
Kringgesprek bij preek 5 in jaarthema Licht! 
 

Nav Matt 25, 14-30 – De boer op met het evangelie 
 
Lees of kijk ter voorbereiding de preek terug en de bijbehorende 
Bijbelteksten. Je hoeft niet per se alle vragen bij langs te gaan en je mag je 
eigen volgorde kiezen. Vraag 5 zou je in ieder geval samen moeten proberen 
in te vullen.  
 

1. Begin bij de poll (zie einde preek of scipioapp). Wat heb je ingevuld of 
zou je invullen, en waarom? Deel het met elkaar. 

 
2. Wat inspireert jou in de handelwijze van de eerste en tweede slaaf? 

Hoe kun je die volgens jou vandaag vorm geven? 
 

3. Welke waarschuwing hoor jij in wat de derde knecht doet en hoe zijn 
heer daarmee omgaat? Waar kom je deze slaaf vandaag tegen? 
 

4. Je krijgt goud in handen… Hoe zou jij het evangelie van Jezus ‘aan de 
man brengen’? Welke dingen zou je noemen? 
 

5. Welke kansen en mogelijkheden liggen er volgens jou/jullie in onze 
eigen omgeving? Ofwel: wat zou bij jou / onze gemeente passen om 
op te pakken? Zijn er initiatieven om bij aan te sluiten? Moeten we 
(samen) iets nieuws oppakken als het gaat om licht zijn? Doen we al 
genoeg? Zijn er groepen om ons heen waar het evangelie van Jezus 
verschil kan maken? Waar zouden wij ons op kunnen richten? 

 
6. Wat kun je naar aanleiding van de preek en het gesprek erover bij God 

brengen? 
 
 


