
Ontdekkende gelijkenissen 1 – Matteüs 13, 1-23 
 
Verwerking in de kring 
 
Voorbereiding 
Voordat je aan het gesprek begint, lees eerst voor jezelf de preek. Als je bij 
elkaar bent, open de avond op de manier die jullie samen willen. Lees 
vervolgens samen of ieder voor zich het Bijbelgedeelte waar de preek over 
gaat.  
 
Gesprek 
In het kringgesprek hoef je niet per se alle vragen te bespreken of in de 
onderstaande volgorde, je mag je eigen keuze maken.  
 

1. Hoe duid je Gods rol en onze rol in deze gelijkenis? 
2. De zaaier strooit vrijuit rond en staat het toe dat zijn zaad wordt vertrapt 

of verstikt – wat vertelt jou dat over Jezus?  
3. Er is zaad dat in verkeerde grond valt – welke van de drie reacties herken 

jij in een of andere vorm in jouw leven? 
4. Wat betekent het om ‘goede grond’ te zijn? Probeer dat samen zo 

concreet mogelijk in te vullen.  
5. De preek eindigde met een poll nav de vraag: welke manier is voor jou 

het meest geschikt om Jezus en zijn woord in je op te nemen? Zie eind 
van de preek voor de keuzes die je kon maken. Ga in gesprek, leer 
misschien van elkaar. Welke vorm is voor jou geschikt? 

 
Afsluiting 
Sluit het gesprek af door je samen af te vragen ‘waar zouden we voor willen 
bidden naar aanleiding van deze gelijkenis’ en ga vervolgens samen in gebed. 
 
 
 
 


