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Zachtmoedigheid

De moed om zacht te zijn



De inhoud van zachtmoedigheid

Leer van Jezus: ‘Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’



De invulling van zachtmoedigheid

Gen 13 — Abram tegen Lot: kies jij maar
Ps 37 — vertrouw op God, Hij zal geven wat je hart verlangt



De moed van zachtmoedigheid

In onze wereld van vandaag de durf hebben om op God te
vertrouwen en altijd te kiezen voor mildheid en
vriendelijkheid



De weg naar zachtmoedigheid

Kom bij Mij, zegt Jezus, en leer van Mij

Leren en oefenen in de kerk — de kerk als oase van
zachtmoedigheid in een woestijn van agressie



De vraag van de week

Waar ga jij deze week zachtmoedigheid in de praktijk
brengen?
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