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Naar vriendelijkheid en goedheid verlangen we allemaal

Vriendelijkheid en goedheid – de twee vruchten van de Geest die gaan 
over hoe je omgaat met de mensen om je heen



God is bij uitstek vriendelijk en goed

Begin bij God

- Hij is vriendelijk, ook wel: goedertieren (langdurig goed)

- Hij is goed voor ons mensen



God is bij uitstek vriendelijk en goed

Luk. 6, 35: ‘God is goed voor wie kwaadwillig en ondankbaar is

Rom. 2, 4: Gods onbegrensde goedheid wil jou tot inkeer brengen

Ef. 2, 7: God laat zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed
Hij voor ons is door Christus Jezus

Tit. 3, 4: ‘De goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, zijn 
openbaar geworden’ – nl. in Jezus 



Wees zelf dan ook vriendelijk en goed

Vriendelijk = chrestos (in het Grieks) – volgelingen van Christus zijn 
‘chrestos’, goed en vriendelijk juist oog in oog met agressie en 
onvriendelijkheid

Gal. 6, 9-10: ‘Laten we zonder op te geven voor iedereen het goede doen’



Vriendelijkheid en goedheid – warmte brengen in een 
koude wereld

Vrucht van de Geest!

- Meer dan goed fatsoen

- Zit ons niet in het bloed

- Niet soft, maar een moedige keuze



Vriendelijkheid en goedheid – warmte brengen in een 
koude wereld

Wees geen thermometer maar thermostaat!


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7

