
Geduld – de kunst van het wachten



Geduld begint bij God 

‘Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het 
geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld zijn 
oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar 
schittering en waardigheid’ (Cyprianus, 3de eeuw na Chr)



Geduld begint bij God 

‘Macro-thumia’ = lank-moedig

Zo is God en dat is maar goed ook!

Petrus in 2Petrus 3: ‘In Gods geduld ligt jullie redding!’ 



Oefening in vertrouwen 

Hoe houd je vol in situaties van moeite, tegenslag of onrecht?

Met geduldig wachten op God – dat Hij ingrijpt of de dingen voor 
jou verandert – bevind je je in goed gezelschap



Uitnodiging tot onthaasten 

In een cultuur van haast en elkaar onder druk zetten, geven wij 
elkaar en de dingen juist de tijd

Wij hebben geen haast, want God heeft dat ook niet



Uiting van liefde 

‘Klaag niet over elkaar, broeders en zusters’

Want de liefde is geduldig (1Kor. 13, 4) – waar liefde is is geduld en 
waar geduld is is liefde





Ik kom eraan, zegt God
Beoefen de kunst van het wachten

Oefening in vertrouwen
Uitnodiging tot onthaasten

Uiting van liefde
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