
Liefde… 

• De vrucht van de Geest is liefde (Gal. 5, 22)

• Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn (Joh. 13, 35)



Liefde is alles

De vrucht van de Geest is liefde – één vrucht met verschillende 
smaken

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn – één manier om Jezus zichtbaar te maken



Liefde komt van God

Agape – onvoorwaardelijke, gevende liefde, die alleen maar denkt 
aan het belang van de ander

• Terwijl onze liefde vaak voorwaardelijk is

• Terwijl wij vaak niet anders kunnen dan alleen aan onszelf 
denken



Liefde leer je van Jezus

1Kor. 13: een totaal nieuwe manier van met elkaar samenleven

Om zo te kunnen liefhebben, moet je eerst deze liefde ontvangen



Liefde is een werkwoord

Meer doen dan voelen, meer vuur dan kaarslicht, consequent 
kiezen voor liefhebben, want liefde geeft nooit op



Liefde in de praktijk

Herkenbaar als volgelingen van Jezus aan onderlinge liefde?

Praktijk is weerbarstig, maar geef niet op, je mag oefenen en 
leren, en de Geest geeft groei!
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