
Kintsugi



Kintsugi

Is kwetsbaarheid iets om te verbergen?

Ik laat mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de 
kracht van Christus in mij zichtbaar wordt (2Kor 12: 9)



Wij zijn niet graag kwetsbaar

Kwetsbaarheid mag er liever niet zijn – het leven moet toch 
mooi en fijn zijn?



Wij zijn niet graag kwetsbaar

‘Het idee dat het leven leuk moet zijn, is de ziekte van deze 
tijd’ (Dirk de Wachter)



God heeft een voorliefde voor kwetsbaarheid

In Korinte willen ze een ‘sterk’ verhaal, maar Paulus komt 
met een verhaal van zwakheid en kwetsbaarheid



God heeft een voorliefde voor kwetsbaarheid

Aan Jezus zie je Gods ‘adunamofilia’: zijn voorliefde voor 
wat kwetsbaar en zwak is



Gods kracht wordt zichtbaar in jouw zwakheid

Jezus is Gods kintsugi: gebroken aardewerk, dat kan Hij pas 
goed gebruiken om zijn genade te laten schitteren





Durf kwetsbaar te zijn

Hoe zal de wereld anders ontdekken dat kwetsbaarheid 
verbindt, geneest en redt?



Durf kwetsbaar te zijn

Jezus’ kerk: 

ziekenhuis voor zondaars, en geen museum van heiligen



Wat heb jij nodig om kwetsbaar te durven zijn?
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