
Jij bent niet wijs…

Als iemand je verrast met een groot, mooi of kostbaar cadeau – wie 
doet dat nou, jij bent niet wijs jij… 



Het kruis van Jezus…

Wij verkondigen een 
gekruisigde Christus – een 
geëxecuteerde misdadiger. 
Niet een boodschap die swingt 
en aanspreekt, wél de kern van 
het evangelie



Het kruis van Jezus…

… zet een streep door wonderen en wijsheid… 

Joden willen wonderen en Grieken zoeken wijsheid, maar God komt 
met een verhaal niet van macht, maar van onmacht, niet van wijsheid, 
maar van dwaasheid



Het kruis van Jezus…

… zet een streep door 
wonderen en wijsheid…

… en is aanstootgevend en 
dwaas



Het kruis van Jezus…

… zet een streep door wonderen en wijsheid…

… en is aanstootgevend en dwaas

Mensen vallen over de boodschap van het kruis, want je moet je 
eigen falen erkennen en alles door Jezus laten doen



Het kruis van Jezus…

… zet een streep door wonderen en wijsheid…

… en is aanstootgevend en dwaas

Zo toont God zijn kracht en wijsheid

Het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is 
sterker dan mensen



Het kruis van Jezus…

… zet een streep door wonderen en wijsheid…

… en is aanstootgevend en dwaas

Zo toont God zijn kracht en wijsheid

Hij is on-wijs goed!

Laat de boodschap van Jezus’ kruis staan in al zijn zwakheid en 
dwaasheid, want zo komt Gods kracht vrij in jouw leven!
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