
Kindermoment

Wat is genade?



4 + 3 =

30 – 7 =

15 : 3 = 

6 x 4 = 

9 – 5 =

14 + 4 = 



4 + 3 = 7

30 – 7 = 23

15 : 3 = 5

6 x 4 = 24

9 – 5 = 4

14 + 4 = 18



4 + 3 = 5

30 – 7 = 20

15 : 3 = 9

6 x 4 = 23

9 – 5 = 13

14 + 4 = 21



Kindermoment

Wat is genade?

Genade = je verdient een 1, maar je krijgt een 10!



God is groter dan ons hart

1Johannes 3, 20: ‘Zelfs als ons 
hart ons aanklaagt, God is groter 
dan ons hart, Hij weet alles

De bevrijdende boodschap van 
genade!



Mijn hart klaagt mij aan

De stem die van binnen mij ‘aanvalt’: is jouw liefde wel 
echt, ben jij wel een kind van God?



Mijn hart klaagt mij aan

Maar God is groter dan mijn hart

Niet: en dus is Hij nog harder voor mij dan ik zelf al ben. 
Wél: Hij weet alles en toch aanvaardt Hij mij (Ps. 139).



Mijn hart klaagt mij aan

Maar God is groter dan mijn hart

Ik mag met een gerust hart voor God staan

‘We zullen voor Hem ons overtuigen, als ons hart ons 
aanklaagt’. Ga met je hart dat je aanklaagt naar God en 
breng het tot zwijgen in zijn licht.



Mijn hart klaagt mij aan, maar God is groter dan mijn hart



Mijn hart klaagt mij aan

Maar God is groter dan mijn hart

Ik mag met een gerust hart voor God staan

Ik ben en blijf Gods geliefde kind

Ik ben zondiger dan ik ooit had gedacht en tegelijk meer 
geliefd dan ik ooit heb kunnen dromen. Speel de een nooit 
uit tegen de ander!
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