
Wij zijn onderweg

Onze stad is niet blijvend, we kijken verlangend uit naar de stad 
die komt



Wij zijn onderweg

Onze stad is niet blijvend

Alles in ons leven is betrekkelijk en voorlopig – we leven in een 
aardse tent



Wij zijn onderweg

Onze stad is niet blijvend

We hebben wél een altaar

Jezus ging en gaat voor ons uit – de enige en grote zekerheid 
onderweg



Wij zijn onderweg

Onze stad is niet blijvend

We hebben wél een altaar

We zoeken de stad die komt

Net als Abraham en als Israël op weg naar het betere, hemelse 
vaderland



Wij zijn onderweg

Onze stad is niet blijvend

We hebben wél een altaar

We zoeken de stad die komt

We blijven onverstoorbaar

hoopvol

We komen thuis, hoe dan ook
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