
Kun je even stil zijn?



Kun je even stil zijn?

Psalm 65, 2: ‘Voor U is stilte een lofzang’  



Kun je even stil zijn?

Welke plaats heeft stilte in 
jouw leven / geloof?



Hoe moeilijk is het om stil te worden!

Waar is het stil?

Hoe word ik stil in mijn hoofd?

In Psalm 65 is stilte de basis 



Hoe moeilijk is het om stil te worden!

Hoe mooi kan stilte zijn!

We verlangen naar rust en stilte in een druk leven

En soms zegt stilte meer dan duizend woorden 



Hoe moeilijk is het om stil te worden!

Hoe mooi kan stilte zijn!

In het suizen van een zachte koelte

is God aanwezig,

niet in onweer, aardbeving of vuur,

maar in de stilte



Hoe moeilijk is het om stil te worden!

Hoe mooi kan stilte zijn!

Alleen in stilte kun je ontvangen

‘Stilte is de zendtijd van de Geest’

Hoe zou je kunnen horen wat God aan jou kwijt wilt, zonder dat 
jij stil wordt voor Hem?



Alleen in stilte kun je ontvangen

Op Golgotha word je stilgezet, alleen zo kun je horen wat 
God naar je roept en ontvangen wat Hij geeft



Kun je even stil zijn?

Stilte als tegengas tegen al ons lawaai

Minder onze woorden, daden en geluiden

En meer stilte om God te kunnen ontvangen


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

