
Wat heb jij liever: oud of nieuw?



Wat heb jij liever: oud of nieuw?

Rondom Jezus ontstaat een nieuwe sfeer. Hij zegt en doet nieuwe 
dingen. Wie denkt Hij eigenlijk dat Hij is?



Wat heb jij liever: oud of 
nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Jezus pareert de kritiek: ‘Ik ben geen 
oude wijn in een nieuwe zak. Ik kom 
niet om het oude op te lappen. Bij 
Mij begint echt iets nieuws!’



Wat heb jij liever: oud of nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Hoe nieuw is Jezus voor jou?



Wat heb jij liever: oud of nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Nieuwe wijn kan niet in oude wijnzakken

Nieuwe wijn gist nog na

Nieuwe zakken zijn nog soepel

Oude zakken barsten



Wat heb jij liever: oud of nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Nieuwe wijn kan niet in oude wijnzakken

Nieuwe zakken: niet zozeer nieuwe vormen, vooral nieuwe mensen. 
Er is een compleet nieuwe manier van mens zijn nodig om Jezus te 
kunnen ontvangen.



Wat heb jij liever: oud of 
nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Nieuwe wijn kan niet in oude 
wijnzakken

Wees een nieuwe wijnzak!

Wat voor (wijn)zak ben jij? Jezus 
daagt uit: wees een nieuwe wijnzak 
die de jonge wijn ontvangt!



Wat heb jij liever: oud of nieuw?

Jezus is nieuwe wijn

Nieuwe wijn kan niet in oude wijnzakken

Wees een nieuwe wijnzak!

Oud = ik ontvang Jezus niet of voor een deel, blijf me laten leiden 
door wat ik goed, belangrijk, mooi vind.

Nieuw = ik wil in alles Jezus volgen en mij door Hem laten leiden, 
ook als het ingaat tegen mijn gevoel en verlangens. 
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