
De onaanraakbare aangeraakt

We zoomen in op dat ene moment: ‘Jezus strekte zijn hand uit en 
raakte hem aan’



Jezus ontmoet een melaatse

Huidvraat (NBV) is een huidziekte, waardoor je moet leven in 
‘quarantaine’ en geldt als onrein voor de wet (en je dus buiten 
het leven met God en mensen staat)



Jezus ontmoet een melaatse

En raakt hem aan

Voordat Hij geneest zegt Jezus al in dat ene gebaar heel veel: Ik 
sta naast je, Ik zie je en ben bij je in je lijden



Jezus ontmoet een melaatse

En raakt hem aan

Zijn aanraking toont zijn hart

Jezus’ handen zijn Gods handen – zijn aanraking zal een schok 
hebben veroorzaakt, maar zo is de liefde van God: schokkend!



Jezus ontmoet een melaatse

En raakt hem aan

Zijn aanraking toont zijn hart

Kun jij zo een ander aanraken?







Jezus ontmoet een melaatse

En raakt hem aan

Zijn aanraking toont zijn hart

Kun jij zo een ander aanraken?

Oplossen kun je vaak niet, maar aanraken wél – en zo in een 
klein gebaar het grote van God laten voelen: Ik kom dichtbij en Ik 
ben bij je


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8

