




Stormen zullen er zijn

De discipelen maken mee wat wij mensen allemaal vroeg of 
laat meemaken: zomaar ineens terecht komen in een storm



Stormen zullen er zijn

En voor paniek zullen ze zorgen

‘Het is met ons gedaan!’ In het midden van de storm krijgen 
angst en paniek een mens makkelijk in de greep



Stormen zullen er zijn

En voor paniek zullen ze zorgen

Maar Jezus staat er boven

Slapen in vertrouwen en optreden met kracht – uit alles 
blijkt: op Jezus heeft de storm geen vat, Hij staat er boven



Stormen zullen er zijn

En voor paniek zullen ze zorgen

Maar Jezus staat er boven

Kun jij blijven geloven, ook als het stormt?

Jezus vraagt door op jouw geloof en vertrouwen, terwijl de 
wind nog buldert en de golven over je heen slaan



Jezus’ vraag voor jou:

Kun jij op Mij blijven vertrouwen, midden in de storm en 
heen en weer gesmeten op de golven?
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