
God zegt: 
Vertrouw nou maar op Mij…



Ook achter God aan kun je vast lopen

Door God geleid worden betekent niet boven gevaar en dreiging 
uitgetild worden, maar er dwars doorheen worden geleid



Ook achter God aan kun je vast lopen

Dan liggen wanhoop en wantrouwen dichtbij

Liever slaaf in Egypte dan dood in de woestijn. Wat zeg jij, als de weg 
totaal anders gaat dan jij wil?



Ook achter God aan kun je vast lopen

Dan liggen wanhoop en wantrouwen dichtbij

God daagt je uit om op Hem te vertrouwen

‘Waarom roep je Mij om hulp?’ Alsof God zeggen wil: denk je echt dat 
Ik je laat barsten?





Ook achter God aan kun je vast lopen

Dan liggen wanhoop en wantrouwen dichtbij

God daagt je uit om op Hem te vertrouwen

Hij zal je redden op een ongedachte manier

Het ‘handelsmerk’ van God, van Israël tot en met Jezus: Hij gaat voor 
jou aan het werk, jij mag ontvangen. Zo werkt het bij God!



God zegt: 
Vertrouw 
nou maar 
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