
Ik ga op reis en ik krijg mee

Onderweg door de woestijn is het belangrijkste niet ‘wat neem ik 
mee’, maar ‘wat krijg ik mee’. Van God. 



Gods zorg





Gods zorg

De kortste weg is niet altijd de beste weg. God plant zorgvuldig. Hij 
houdt overzicht. Een omweg kan ook de goede weg zijn.



Gods belofte





Gods belofte

De kist van Jozef: tastbaar bewijs dat God doet wat Hij belooft. Gods 
belofte klinkt in kist- of in boekvorm: Ik breng je thuis, Ik blijf je trouw. 



Gods nabijheid



Gods nabijheid

Ook achter de wolk aan komt het aan op vertrouwen. God gaat mee, in 
Jezus, door zijn Geest – de vraag is: vertrouw jij je toe aan zijn leiding?



Goede reis!

Door de woestijn op weg naar het beloofde land. Het zal niet makkelijk 
worden. Maar ‘ik ga op reis en ik krijg mee’: 

• Gods zorg

• Gods belofte

• Gods nabijheid
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