
Kindermoment 

Potje vechten?



Vechten met God

Een gek verhaal…

Jacob vecht met 
God en Jacob wint 
van God



Zonder worsteling geen beloofde land

Soms begin jij als mens met God te vechten, maar hier is het God 
die met Jacob begint te vechten

Wat moet er met jou gebeuren, wat moet jij afleren, voordat jij het 
beloofde land in kunt?



God moet ver gaan om een mens klein te krijgen

God lààt met zich vechten – het gevecht gaat door tot het einde 
van de nacht

God kan niet winnen, en daarom ‘raakt hij Jacobs heup aan’ – Hij 
moet zelfs de benen onder Jacob vandaan slaan



Wie zich overgeeft wint

Jacob klampt zich aan God vast en smeekt om zijn genade en 
zegen

Jacob bekent eindelijk kleur en geeft zich gewonnen – Jacob de 
beetnemer wordt Israël de overwinnaar



Wie zich overgeeft wint

God laat zich 
overwinnen

Het verhaal van Jezus:
God is bereid om te 
verliezen om jou met 
zijn zegen te vervullen



Je wordt er een ander mens van

Zo wint Jacob het van God: al smekend om zegen – hij gaat verder: 
door God gezegend en niet langer bang

Zo alleen kan Israël in het beloofde land komen: zwak en 
afhankelijk, sterk in Gods kracht alleen



Je wordt er een ander mens van

Peniël: ik heb 
oog in oog 
gestaan met 
God en ik ben 
gered!



Je wordt er een ander mens van

‘De zon kwam op’

Een nieuwe dag, een 
nieuw bestaan

Bij elke stap die je zet 
voel je Gods genade
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