
Jij mag leven onder een open hemel



De hemel lijkt soms ver weg

Jacob: alleen, verlaten, op de vlucht, weg uit het beloofde land –
dit is waar het liegen en manipuleren hem heeft gebracht

Het universele verhaal van de mens – sinds Adam en Eva 
asielzoekers, weg uit het paradijs; waar ben ik thuis?



Maar dan komt God dichtbij



Maar dan komt God dichtbij



Maar dan komt God dichtbij

De ladder zegt: er is verbinding – en God zelf komt bij Jacob staan, 
over Hem heen gebogen

Zo is God: Hij komt dichtbij, buigt zich over je heen – je leeft onder 
zijn zorg, slaapt in zijn schaduw



Zijn hart gaat voor jou open

Wat God belooft: Jacob, Ik ga met jou verder, Ik breng je terug, Ik 
bescherm je, Ik ben met je – geen spoor van verwijt…

Het goede nieuws van de Bijbel: God bewijst ons zijn liefde, toen 
wij nog vijanden waren (Rom. 5) – Ik sta al aan jouw kant, 
voordat jij iets voor Mij hebt gedaan



Jij mag leven onder een open hemel

God zet de hemel open boven kwetsbare en verloren zondaren

Joh. 1, 51: ‘Ik verzeker jullie, jullie zullen de hemel geopend zien 
en engelen van God zien opstijgen en neerdalen naar de 
Mensenzoon’ – Jezus is de echte jacobsladder
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