Kindermoment

F]P-.



Soms weet je het niet meer

Abraham in Gen 14 op de toppen van zijn geloof, maar hier in Gen 15
bang en onzeker draaiend en woelend in de nacht

F]P-.



Soms weet je het niet meer

Leg het dan neer bij God

Woorden van troost kunnen hol klinken en Abraham stort zijn hart
uit bij God — ook hierin is hij de vader van alle gelovigen

F]P-.



Soms weet je het niet meer

Leg het dan neer bij God

Hij opent voor jou zijn hart

Geen verwijt bij God maar een
zachte hand die Abraham uit zijn
tent lokt om neergezet te worden
onder de wijde hemel van zijn
beloften

Ik hou van jou, zei Hij.
i ? ’
Hoeveel?' vroeg ik.

‘Zoveel.. zei Hij,

spreidde Zijn armen
en stierf voor mij.

_S_.
i)



Soms weet je het niet meer
Leg het dan neer bij God
Hij opent voor jou zijn hart

Zeg er amen op

Abraham geloofde God = amen zeggen tegen God. Ik snap, overzie
en begrijp het niet, toch vertrouw ik me aan u toe

_?._’
i)



Soms weet je het niet meer
Leg het dan neer bij God
Hij opent voor jou zijn hart
Zeg er amen op

Meer hoeft niet

En God rekende het Abraham toe als een rechtvaardige daad. God
zegt amen tegen jou. Waar alles dus om draait: geloof!

_?._’
i)
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