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Kindermoment dia 
 

Iets over de Heilige Geest vertellen. Weet jij wie Hij is, wat Hij doet? Soms best lastig. 

Maar hier: een volle fles met prik (spa rood oid). Ik ga die fles even flink heen en weer 

schudden. Wat gebeurt er als je de dop eraf doet? Ja, dan vliegt de inhoud eruit. Zullen 

we hier doen? Nou, toch maar niet. Misschien thuis doen, als het mag, maar dan wel 

buiten. Dan kun je het zelf zien. 

 

Het lijkt op wat de Heilige Geest doet. Die fles – wie kan dat zijn? Misschien wel jij, of ik. 

Dan komt de Heilige Geest erbij. Hij schudt met de fles. En doet de dop eraf. En wat 

gebeurt er dan? De inhoud spuit eruit. Opeens ga je bruisen. Blij worden van God. Over 

Hem vertellen. Zin krijgen om te leven zoals God wil.  

 

Daaraan denken als het over de Heilige Geest gaat. Hij zorgt voor leven, voor bruisen, 

voor mensen en kinderen die houden van God.  

 

Waar de Geest is, is vuur dia 
 

Vuurwerk. Dat is waar de Heilige Geest voor zorgt. Je ziet het op die Pinksterdag van 

toen. Het geluid als van een hevige windvlaag vulde het huis. Een soort vlammen 

verschenen die zich als vuurtongen verspreiden over de hoofden van de mensen daar. Zo 

wordt het verteld: Waar de Geest is, is vuur. 

 

Vuurwerk. Echt vuur? Ja, daar is iets mee. Een soort vlammen, vertelt Lukas. Het lijkt op 

gewoon vuur, maar het is toch anders. Het nodigt uit om verder te kijken. Wat is dit voor 

vuur? En wat heeft het te betekenen? Laten we dat vandaag maar es doen. Kijken naar 

dat vuur. Wat is er te zien in deze vlammen?   

 

 



Vuur van Gods nabijheid dia 
 

Vuur is niet ongevaarlijk. Speel niet met vuur, leer je je kind. Hou afstand. Je kunt je er 

lelijk aan branden. In de Bijbel is dat zo’n beetje de eerste betekenis van vuur. Met vuur 

moet je voorzichtig zijn. Zeker als het vuur te maken heeft met God. 

 

Vuur hoort bij God. Het is een teken van zijn heiligheid. Als God zich laat zien, dan is er 

vuur. Het mooiste voorbeeld is wel de ontmoeting tussen God en het volk Israël bij de 

berg Sinaï. ‘De HEER daalde neer in vuur’, wordt daar verteld1. De Israëlieten moesten 

blijven staan op eerbiedige afstand. Gods heiligheid zou teveel voor hen zijn. Vuur 

onderstreept de grootheid van God. Het doet je beseffen: Hij is God en ik mens. Ik kan 

niet zomaar in zijn nabijheid komen.  

 

Juist op de Pinksterdag dachten de Joden terug aan dat gebeuren bij de berg Sinaï. Zeven 

weken na Pesach kwam de Pinksterdag. Sjavoe’ot – zo heet het feest bij de Joden. Ze 

vierden op dat feest dat God aan hen zijn wet, de tora, gaf. Exodus 19 en 20. God 

verscheen aan ons in vuur, heilig en ontzagwekkend.  

 

Hier is er dus ook vuur. Vuur uit de hemel. Ook nu dus: bij God vandaan. Je denkt meteen 

aan toen, bij de berg Sinaï. God doet het weer, Hij daalt neer in vuur. Maar dit vuur is 

anders. Het verteert je niet. Dit vuur danst op de hoofden van de mensen daar.  

 

Bijzonder vuur dus. Vuur dat zegt: God komt dichtbij. De afstand wordt overbrugd. Niet 

omdat God veranderd is. Nee, Hij is dezelfde God als toen. Heilig, ontzagwekkend, God 

met macht en majesteit. Hij komt dichtbij – niet aaibaar, wel zichtbaar. Als vuur dat danst 

op de hoofden van mensen.  

 

Wij zien geen vuur hier. Is God er dan niet? Je vraagt het je soms af. Je kunt zeggen: Ik zou 

ook wel eens dat vuur willen zien, zoals toen. Maar staar je niet blind op het vuur zelf. 

Het vuur is een signaal. Het gaat om God. Als Hij er maar is. En Hij is er – door zijn Geest. 

Het vuur van toen spreekt een duidelijke taal: Waar de Geest is, daar is vuur, het vuur van 

Gods aanwezigheid. Hier en nu in de wereld, in de kerk, in jouw leven. Echt, Hij is dichtbij.  

 

 

 
1 Ex. 19: 18. 



Hartverwarmend vuur dia 
 

Vuur is gevaarlijk. Maar vuur heeft ook andere kanten. Vuur is bijvoorbeeld een bron van 

warmte. Vuur warmte je op, als het koud is. Het vuur van de Geest wil dat ook doen. Een 

vuur aansteken dat het hart verwarmt.   

 

Warmte. De warmte van God die tegen jou zegt: Jij bent mijn geliefde kind. Paulus zegt 

het letterlijk in zijn brief aan de Romeinen: De Geest doet je Abba, Vader zeggen. Je bent 

geen slaaf meer, maar kind. Je hoeft niet meer te leven in angst, je mag leven in 

vertrouwen en zekerheid: ik ben van God – en daar komt niks tussen. ‘De Geest zelf 

verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn’.2  

 

In diezelfde brief staat het ergens anders bijna nog mooier: ‘Gods liefde is in ons hart 

uitgestort door de Geest’.3 Uitgestort. Een stortbad van liefde. Jezus legt al zijn liefde in 

jouw hart.  

 

Hartverwarmend vuur… Voel jij dat altijd zo? Ik niet. Maar als je het nu even op je laat 

inwerken. Jij, ik, wij mensen. Wij – zo’n eind bij God vandaan komen te staan. Kijk om je 

heen, kijk naar jezelf: wat er mis gaat, waarin we tekort schieten, hoe we tegen de lamp 

lopen. The story of our lives.  

 

Ons hart heeft liefde nodig. Liefde die zegt: maar toch word je geliefd. Wat er ook scheef 

en krom is in jouw leven, welke zooi je er ook van maakt – jij wordt geliefd. Dat is de 

grond waarop je mag staan. Die liefde legt de Geest in ons hart, de liefde van God die 

zegt: Jij, met al je onvolmaaktheid, je hoeken en barsten – in Jezus ben jij voor Mij 

volmaakt, Ik hou van jou. Niet langer slaaf ben je, maar kind. 

 

Pinksteren is: De Geest brengt het vuur van Gods liefde in jouw leven. Het jaagt de kou en 

de kilte weg. Een oneindige bron van warmte. Je hoeft het niet eens zelf aan te steken. 

Dat doet God voor jou. Waar de Geest is, is er het hartverwarmende vuur van Gods 

liefde.  

 

 

 
2 Rom. 8: 14-16. 

3 Rom. 5: 5. 



Heilig vuur dia 
 

Vuur – we verbinden het ook vaak met woorden als: passie, hartstocht. Je staat in vuur 

en vlam voor iets, of voor iemand. Waar de Geest is, is ook dat vuur. Een heilig vuur dat in 

jou gaat branden.   

 

Je ziet het meteen in Handelingen 2. De vlammen zetten zich neer op de hoofden van de 

mensen – en meteen daarna: ‘Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ Heilige 

bezieling. Ze spreken vol vuur. Over de grote daden van God, staat er later.  

 

Wat zal er gezegd zijn? Gods grote daden – welke zijn dat? Dat kan niet anders zijn dan 

het verhaal van Jezus. Het verhaal over Gods vasthoudende liefde voor zondige mensen. 

Over het nieuwe begin in Jezus. Het rijk van God dat nu is begonnen. God die het 

gebrokene heel gaat maken in de naam van Jezus en met de kracht van zijn liefde. Dat is 

het verhaal dat je gaat vertellen, als het heilige vuur van de Geest in je gaat branden. 

 

Grote woorden, vind je niet? Heilig vuur. Vol zijn van de Geest. Gods grote daden 

verkondigen. Ja toen. Maar nu? Ik spreek niet zo luid. Ik ben niet zo vol van de Geest. Ik 

weet lang niet altijd wat ik moet zeggen. Dat heilige vuur – waar is het, bij mij, bij ons, in 

de kerk?  

 

Maar let op: Het gaat hier niet over grote evangelisatieacties. Roepen op het marktplein 

of zo. Het gaat om een kerk die gegrepen wordt door dat verhaal van God. Daarin gelóóft 

en ervoor wil staan in de wereld van nu. Een kerk die dit geluid laat horen. Door alle 

tijden heen. Het verhaal van een God die de wereld niet aan haar lot overlaat. Hoop 

tegen de wanhoop. Liefde tegen de haat. Vertrouwen tegen de angst. Vernieuwing tegen 

de afbraak. Het verhaal van Jezus. Het is het verhaal dat onze wereld nodig heeft.  

 

Dit verhaal wil zich als een lopend vuurtje gaan verspreiden. Toen begon het. Kijk maar, 

alle talen van de wereld van toen klonken daar. Niet een verhaal om binnenskamers te 

houden. Het ging de wereld in. Het gaat de wereld in. Het neemt mensen in bezit. Ze 

gaan delen in het heilige vuur. Het heeft ook jou bereikt.  

 

En elke keer als we terug grijpen op dit verhaal, als we dit verhaal doorgeven, aan elkaar, 

aan anderen – dan is het er, en brandt er heilig vuur. Waar de Geest is, daar brandt dat 

vuur. 

 



 

Leven veranderend vuur dia 
 

Vuur heeft ook nog een andere eigenschap. In de Bijbel kom je die ook tegen. Vuur 

zuivert, maakt puur. Oud of verroest metaal krijgt in vuur haar oorspronkelijke glans 

terug. Goud wordt zuiver gemaakt in vuur. Het vuur van de Geest brandt ook om jou en 

mij te zuiveren – heilig, puur en rein te maken – en jou en mij je oorspronkelijke glans 

terug te geven.  

 

Een heel proces. Je bent er je leven lang wel mee bezig. Ook soms een pijnlijk proces. Er 

moet iets worden weggebrand bij jezelf. Je wordt met jezelf geconfronteerd. Je ziet 

opeens scherp waar je God niet laat komen, waar je je hart dicht doet voor Hem, voor 

anderen. Waar je verandering nodig hebt. Ja, dat kan pijnlijk zijn. Maar als je die pijn 

voelt, hou je er dan aan vast: De Geest van God is met mij bezig. Mij zuiveren, mijn leven 

nieuwe glans geven.    

 

Weet je, de Heilige Geest doet niets liever. Nergens liever houdt Hij zich mee bezig. Jezus 

zei: ‘Als de Geest komt dan zal Hij Mij in jullie groot maken’.4 Het is het hartstochtelijke 

verlangen van de Geest: jouw en mijn leven de glans van Jezus geven. Paulus somt in zijn 

brief aan de Galaten de vruchten van de Geest op: ‘Liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’.5 Je herkent er 

meteen Jezus in. De Heilige Geest gaat ermee aan het werk in jouw leven.  

 

Lieve mensen, maak van de Heilige Geest niet iets vaags. Denk niet meteen aan 

opzienbarende dingen. Maak het alledaags en dichtbij. Iets van hier en nu. Hoe je leeft, 

de mens die je bent, de dingen die je doet, hoe je ze doet, wat je uitstraalt. Alles moet 

het stempel van Jezus krijgen. Daar is de Geest mee bezig. Zodat de gloed van Jezus in 

jouw leven zichtbaar wordt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

 

Pinksteren betekent dat het Pasen wordt in jouw leven. Het vuur van de Geest gaat 

branden. Je sterft aan jezelf. Je staat op met Jezus in een nieuw leven. Jezus geeft je 

hierbij zijn Geest. Je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt hulp, hulp van God. Waar de 

Geest is, is vuur. Het leven veranderende vuur van de Geest. 

 
4 Joh. 16: 14. 

5 Gal. 5: 22-23. 



 

Waar de Geest is, is vuur dia 
 

Ik heb nu vaak gezegd. Waar de Geest is, is vuur. ik hoop dat je ziet: Er komt veel in mee. 

Maar, is dat vuur er? Brandt het? In jouw leven, in jouw kerk? Het vuur kan een 

waakvlam zijn. Klein en kwetsbaar. Een vlammetje dat zomaar wordt uitgeblazen. 

Misschien verlang je naar vuur, maar is het er niet. Misschien weer je het liever af. 

Misschien vind je het ook wel goed zoals het is.  

 

In een van zijn brieven schrijft Paulus ergens: ‘Doof de Geest niet uit’.6 Dat kan dus. Dat 

het vuur van de Geest verstikt wordt. Niet de zuurstof krijgt die het nodig heeft. Geen 

tijd. Geen zin. Geen openheid en ontvankelijkheid. Vuur kun je doven. Het vuur van de 

Geest ook. 

 

En daarom, lieve mensen, laat het branden. Laat er zuurstof zijn voor dit vuur, anders 

dooft het. Laat dit vuur je niet afschrikken. Zoek juist de warmte op. Laat het in jou zijn 

werk doen. Maak ruimte in je leven, in je hart, in je tijd, je agenda, in je kerk. Vraag God 

om dat vuur. Keer op keer, elke dag weer. Ik weet zeker dat het dan zal gebeuren: Het 

vuur laait op, het vuur laait op, het vuur van de liefde voor God! 

 

Amen 

 

 
6 1Tess. 5: 19. 


