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Erop uit gestuurd om te getuigen dia  
 
De vierde preek vandaag in jaarthema Licht!. Deze preek vormt samen met de vorige 
een soort tweeluik. Een licht zijn: dat kan met woorden en met daden. Integrale 
missie noemde ik dat. De twee vleugels van het vliegtuig. Mis je er een, dan stort het 
vliegtuig neer.  
 
Woorden en daden dus. De vorige keer: daden, naar aanleiding van Jezus’ woorden: 
Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Nu de andere ‘vleugel’: 
woorden. Naar aanleiding van Jezus’ woorden in Handelingen 1, 8: Jullie zullen mijn 
getuigen zijn tot aan de einden der aarde. In het boek Handelingen zijn het de laatste 
woorden die Jezus spreekt, voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus is in de hemel. Zijn 
leerlingen, zijn volgelingen blijven op aarde. Erop uit gestuurd om te getuigen.  
 
Hoe kunnen we licht zijn met wat we zeggen? Wat betekent het om een getuige te 
zijn? Daar gaat het vandaag over. Ik ga uit van Jezus’ woorden in Handelingen 1. En ik 
gebruik daarbij de woorden van Petrus en Paulus, in 1Petrus 3, 13-17 en Kolossenzen 
4, 2-6.  
 

Deze wereld heeft een goed verhaal nodig dia 
 
Getuigen. Misschien niet meteen iets waar je jezelf in terugziet. Je kunt er verlegen 
mee zijn: ben ik dat, kan ik dat? Je kunt er ook weerstand bij voelen. Waar gaat het 
om: mensen het geloof in praten? Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Begrijpelijke 
aarzeling. Maar, las ik bij iemand, misschien wordt het tijd om dat woord getuigen 

https://www.youtube.com/watch?v=lZM3hNrXFnc&t=59s&ab_channel=Stronglife


weer eens op te poetsen. Want, zei hij: ‘Getuigen is een basiswoord voor de 
christelijke geloofspraktijk’1.  
 
Getuigen gaat met woorden. En woorden zijn nodig vandaag. Misschien wel meer 
dan ooit. Deze wereld heeft een goed verhaal nodig, een verhaal dat ons met elkaar 
draagt, stuurt, hoop en perspectief geeft. Wat heeft het goede nieuws van Jezus onze 
wereld vandaag en de mensen van nu bieden? 
 
Want we leven in een postmoderne wereld. Dat betekent dat de mensen vandaag 
geen boodschap meer hebben aan ‘grote verhalen’. Zeg maar, een allesomvattend 
kader dat je hele leven omsluit, dat vorm geeft aan wie je bent en hoe je leeft. Als er 
niet meer zo’n verhaal is, dat jouw leven omsluit, wat komt ervoor in de plaats? Waar 
leef ik dan voor, waar gaat het nog om op deze aarde? Je ziet mensen er vaak naar 
zoeken.  
 
Of kijk naar hoe het in onze wereld van nu is. De wereld gaat naar de knoppen. Als je 
kijkt naar de natuur, de schepping, klimaatverandering en zo. Maar ook als het gaat 
om oorlogen, geweld, vluchtelingen, noem maar op. Wat betekent redding in deze 
wereld? Hoe kan het verhaal van Jezus goed nieuws betekenen op deze verrotte 
aarde?  
 
Mensen zelf komen in de knel. Het leven is hard en genadeloos. Dood, ziekte, lijden. 
Iemand zei: We weten er ons geen raad meer mee. Mensen hebben behoefte aan 
een vangnet, een weg in het lijden. Hoe kan het geloof in Jezus daarin helpen? Wat 
zeggen jij en ik oog in oog met het lijden van mensen?  
 
Ik geloof dat wij de wereld van nu iets te bieden hebben: een verhaal van hoop, 
verandering en toekomst. Een verhaal dat steun geeft, richting, grond onder de 
voeten. Het verhaal van Jezus is dat verhaal. Het verhaal, dat onze wereld nodig 
heeft.   
 

Getuigen, wat is het? dia 
 
Ik een getuige, jij… misschien staat het ook wat op afstand. Waar gaat het eigenlijk 
om? Wat betekent het?  

 
1 Henk de Roest, En de wind steekt op, p. 142. 



Laten we simpel beginnen. We kennen getuigen vanuit rechtszaken. Hen wordt 
gevraagd wat ze hebben gezien of gehoord. Ze zijn er om de waarheid te 
ondersteunen. Om te helpen bij de vraag wat er nu precies is gebeurd. Ze zijn 
belangrijk. Van de week nog bleek dat in het Marengo – proces. Er was een 
kroongetuige, Nabil B. Hij had inside informatie. Zijn getuigenis was belangrijk om tot 
een uitspraak te komen.  
 
Getuigen van Jezus – het is in principe hetzelfde. De waarheid ondersteunen. De 
waarheid over Jezus, over God. Wat is er nou precies gebeurd? En dat je dan kunt 
zeggen: ja, ik heb het gezien, gehoord. Het is waar. Het verhaal van Jezus klopt. Het is 
geen onzin. Een paar dingen vanuit Petrus’ woorden.  
 
Petrus noemt dat: bereid zijn om verantwoording af te leggen. De waarheid over 
Jezus ondersteunen. Helpen bij de vraag ‘wat is er eigenlijk gebeurd’. Het is geen 
afstandelijk gebeuren. Een theoretisch verhaal. Getuigen doe je vanuit je hart, zegt 
Petrus. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel je hart. Getuigen gaat niet over 
onderwerpen. Hoe het zit met de schepping. Of met al het lijden in de wereld. 
Getuigen gaat over Jezus. Wie is Hij? Wat geloof ik van Hem? En het gebeurt vanuit je 
hart. Je bent er helemaal bij betrokken. Met heel je hart met Jezus verbonden. En dat 
kun je ook horen. 
 
En, zegt Petrus ook, wees niet bang. Wees niet bang voor de mensen en laat u door 
niets in verwarring brengen. Misschien heb je wel eens meegemaakt: dat bang zijn zit 
er snel in. Ik durf niet zo goed. Wat zullen ze zeggen? Lachen ze me uit, worden ze 
boos? In Petrus’ tijd ging dat trouwens nog een tandje verder: word ik niet 
aangegeven bij de rechter, riskeer ik geen gevangenisstraf?  
 
Wees niet bang dus. En ook: Laat je door niets in verwarring brengen. Vragen kunnen 
je in de war brengen. Je weet het zelf ook niet altijd allemaal. En je denkt zelf ook wel 
eens: Is het allemaal echt waar? Als je dat merkt, probeer je dan vast te houden aan 
die simpele waarheid: Ik weet veel dingen niet, maar dit wél. Jezus is echt en Hij is 
waar.  
 
Getuigen – ondersteun de waarheid dus. Laat het zijn vanuit je hart. En duik niet weg. 
Uit angst of in verwarring. Je hebt een mooi verhaal te vertellen, echt waar. 
 



Getuigen, hoe? dia 
 
Hoe doe je dat dan, getuigen? Getuigen kan een sfeer oproepen van de mensen 
moeten overtuigen. Dat je opkomt voor de waarheid, zonder te kijken naar de 
persoon voor je. Paulus en Petrus laten iets anders zien. Ik haal een aantal dingen 
naar voren. 
 
Petrus heeft het over zachtmoedig zijn: Doe dat dan vooral zachtmoedig, zegt hij.  
Zachtmoedig – dat betekent: niet in de strijd gaan, niet jouw waarheid opdringen, 
respectvol blijven, het is geen discussie met argumenten en wie heeft er het meest 
gelijk. Getuigen gebeurt door middel van uitnodiging en niet door druk of dwang. Ook 
als de vragen misschien niet altijd heel vriendelijk zijn, zachtmoedig zijn en blijven. 
 
Paulus zegt: Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend. Dat is misschien 
hoog gegrepen. Maar je kunt het ook zo uitleggen. Als je vragen krijgt, vertel dan een 
positief, wervend verhaal. Niet alleen zeggen wat het niet is, vooral hoe het volgens 
jou wél is. Het lijden in de wereld, hoe zit dat? Nee, kun je zeggen, het is geen straf 
van God, maar wat is het dan wél, hoe kun je er iets moois bij vertellen over Jezus? 
Jullie, jongeren, krijgen wel eens de vraag: waarom ga jij naar de kerk? Probeer je dan 
niet te verdedigen, vertel gewoon iets over waarom jij het belangrijk vindt, ook al doe 
je het niet altijd graag.  
 
Paulus zegt ook: Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste 
moment. Soms is er een goed moment om te getuigen van de hoop die in je is, zoals 
Petrus zegt. Een persoonlijk gesprek, een vriendschap. Maak gebruik van die kans. 
Maar soms is dat goede moment er ook niet. Soms doen woorden meer kwaad dan 
goed. Als je bijvoorbeeld, zoals gebeurde toen de corona-epidemie uitbrak, zegt dat 
corona een waarschuwing of een straf van God is. Of dat je iets zegt over Gods plan 
met onze levens tegen je buren, van wie net een kind is verongelukt. Getuigen vraagt 
om wijsheid. Wat heeft deze persoon nu nodig? Getuigen gebeurt uit liefde.  
 
Tenslotte: respect. Met zachtmoedigheid en respect, zegt Petrus. Vrees staat daar. 
Het gaat dus om respect tegenover God. Getuigen vanuit ontzag voor God. Ik wil de 
God recht doen. het gaat mij om Hem. En niet om mijn eigen waarheid. Ik ben niet 
bezig met reclame maken voor mijzelf. Ontzag voor God beschermt je tegen het 
promoten van jezelf of jouw geloof.  
 



Vier dingen over hoe getuigen. Neem ze maar mee: zachtmoedig, met een positief 
verhaal, de goede woorden op het goede moment, ontzag voor God. 
 

Getuigen, waarvan? dia 
 
Het laatste: getuigen, waarvan? Bij een getuigenis in de rechtszaal gaat het alleen 
om de feiten. Hoe het voor jou is, is niet belangrijk. Bij getuigen van Jezus is dat juist 
wél belangrijk. Die waarheid over Jezus – hoe is dat voor jou, wat betekent het voor 
jou? Zoals Petrus dus zegt: getuigen gebeurt vanuit het hart. 
 
Petrus heeft het over getuigen ‘van de hoop die in u is’. Dat gaat om meer dan feiten. 
Er is persoonlijke betrokkenheid. Welke hoop is ‘in mij’? Wat heb ik ontdekt over 
God? Hoe heb ik zijn liefde gemerkt, gevoeld? Welke hoop heb ik in mijn hart en wat 
betekent het voor mijn leven? En als jij er nu zo naar vraagt, dan wil ik je er graag iets 
over vertellen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over…  
 
De hoop die in u is… Dat brengt onherroepelijk bij de vraag: welke hoop is dan in mij? 
Waaruit bestaat mijn hoop? Is die hoop van mij een soort inzicht alleen, of is het 
meer: een ervaring, die mijn hart heeft geraakt? Getuigen kunnen alleen dingen 
delen die ze zelf hebben gezien en gehoord, met eigen ogen en oren. Dat maakt hun 
getuigenis geloofwaardig.  
 
Paulus heeft het over: Weet hoe u op iedereen moet reageren. Als je dat combineert 
met wat Petrus zegt over ‘de hoop die in u is’ – dan is dat iets waar je je op kunt 
voorbereiden, over na kunt denken. Ik zou jullie daarom aan het werk willen zetten. 
Niet hier hoor, mag je ook thuis doen. Denk eens na over je eigen getuigenis. Hoe 
komt het dat je gelooft in God? Wat heb jij zelf ervaren van zijn liefde, zijn trouw? 
Wanneer is in jouw leven de waarheid over Jezus en over God gebleken?  
 
In zichzelf een mooie oefening. Niet eens zo’n makkelijke trouwens. Je denkt snel dat 
je met iets heel moois moet komen of zo. Iets dat echt overtuigend is.. Maar het gaat 
niet om overtuigen. Het gaat om jouw verhaal met God. En iedereen heeft zo’n 
verhaal. Wat is het jouwe? Mensen zullen het willen horen. en God zal het graag 
willen gebruiken. 
 
Dus: waarvan ga jij getuigen? Maak dat eens concreet. Als je durft: oefen met elkaar 
in de kring. Best eng. Maar ik weet zeker: je zult een mooie avond hebben. 



 
Er op uit gestuurd om te getuigen. Door Jezus zelf. Maak er een mooi verhaal van. Het 
verhaal van Jezus. Jouw verhaal. God gaat er zijn weg mee. Dat is altijd zo geweest. 
En dat zal altijd zo blijven. 
 

Slot  
 
Misschien mag ik een soort aftrap geven. Makkelijk natuurlijk om jullie te vragen over 
een eigen getuigenis na te denken en zelf buiten schot te blijven. Mijn verhaal met 
Jezus zou ongeveer dit zijn.  
 
Ik heb het soms best wel moeilijk met mezelf en mijn plek.. Er zijn best wel eens van 
die momenten waarop ik mij afvraag: wat heeft Jezus aan mij, hoe kan Hij mij zoals ik 
ben ooit gebruiken? Ik kan er best onzeker over zijn.  
Ik heb het meer dan eens meegemaakt dat juist op zulke momenten er net iets 
gebeurt, een kaartje, iemand die iets zegt, een mail die precies dat geeft wat ik nodig 
heb. Een scheutje bemoediging, een steuntje in de rug. Alsof Jezus mij dan even wil 
laten voelen: Ik gebruik jou, zie je wel? 
Dat zijn van die momenten die mij doen zeggen: Hij is er echt, en o ja, er wordt van 
mij gehouden, Hij staat achter mij, steunt mij.  
 
Zoiets. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal.  
 

Poll dia 
 
Afsluitend de poll. Wat helpt jou bij het getuigen van je geloof? 

1. Voorbeeld van anderen 
2. Inspiratie / aansporing vanuit de Bijbel 
3. Toerusting (leren getuigen) 
4. Gezamenlijkheid (we doen het samen) 

 
 


