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Liefde… dia  
Liefde… De eerste vrucht van de Geest. Wat denk jij daarbij? Denk je: gaaf, mooi onderwerp, 

wil ik meer van horen… Denk je: hm, alweer, het gaat zo vaak over liefde… Horen we dat niet 

vaak genoeg hier: wees een beetje lief en aardig voor elkaar…  

Niet zo makkelijk nog vond ik om de boodschap van liefde tot klinken te brengen. En wel zo 

dat we er met elkaar weer warm van worden. Dat het meer is dan een platgetreden, bekend 

paadje, dat we al zo vaak hebben gelopen. Meer dan een afgezaagd verhaaltje van doe es lief 

en aardig voor elkaar.  

Want als het gaat over liefde, dan is het de bedoeling dat we heilig vuur gaan voelen. Het 

heilige vuur van de liefde van God. Dat er iets gebeurt met ons, waardoor we zeggen: ja wat 

mooi, die liefde waar de Bijbel het over heeft, die liefde – daar verlang ik naar, daar wil ik in 

leven, die wil ik me eigen maken…  

Ik hoop dat we een beetje in die richting komen! 

 

Liefde is alles dia 
Het gaat vaak over liefde in de kerk. Soms kun je dat horen als een soort klacht. Moet het 

altijd over liefde gaan? Maar weet je: ik denk, dat het niet vaak genoeg over liefde kan gaan 

in de kerk. Als het vaak over liefde gaat, dan klopt dat precies met de boodschap van de 

Bijbel. Liefde is alles in de Bijbel. Liefde staat overal centraal. Liefde is de samenvatting van 

alles waar God voor staat. Liefde is het belangrijkste dat God wil geven én dat God wil 

bereiken in jouw en mijn leven. 

Liefde is alles. Dat zie je al bij Paulus’ opsomming van de vruchten van de Geest. Eigenlijk 

heeft hij het niet over vruchten in het meervoud. Maar over vrucht in het enkelvoud. De 

vrucht van de Geest. En de vrucht van de Geest is liefde. Die komt voorop. Die beheerst alles. 

Die kleurt al die andere woorden in. Eén vrucht is er maar: liefde. Die Eén vrucht met acht 

verschillende smaken: vreugde, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, 

zelfbeheersing, geloof, goedheid. Liefde om te beginnen wil de Geest laten groeien in jouw 

leven, in al zijn kleuren en facetten. Liefde is het prisma dat de ene straal van Gods liefde 

opvangt en in verschillende kleuren zich laat verspreiden.  

Liefde is alles dus. Luister ook naar Jezus in Johannes 13. Hij geeft zijn laatste instructies 

voordat Hij weg gaat. Straks is Hij bij de Vader. Hoe zal de wereld dan met Hem te maken 

krijgen? Heb elkaar lief, zegt Jezus daarom tegen zijn leerlingen, zoals Ik jullie heb liefgehad, 



zo moeten jullie ook elkaar liefhebben. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 

jullie mijn leerlingen zijn. Zo belangrijk vindt Jezus de liefde. Dé manier om Jezus zichtbaar te 

maken, om herkenbaar te zijn als leerlingen van Hem. Door elkaar lief te hebben. Liefde is 

alles! 

 

Liefde komt van God dia 
Goed om het vaak over liefde te hebben dus. Maar niet goed als het afgezaagd wordt. Want 

aan deze liefde is niks afgezaagds aan. Liefde is er in allerlei vormen. Ik hou van jou, zeg je 

tegen je man of vrouw – dat is anders dan: ik hou van een boterham met pindakaas. In de 

Bijbel heb je ook verschillende woorden voor liefde. Eros, van erotiek, de lichamelijke liefde. 

Philia – de liefde van vriendschap en genegenheid. Als het over de liefde van God gaat is het 

woord altijd agape. Dat is de liefde waar het hier om gaat. De liefde waarvan God de bron is. 

Die bij Hem vandaan komt. Omdat Hij zelf deze liefde is.  

En die liefde is ongelofelijk! Het gaat om onvoorwaardelijke, gevende liefde. Liefde die alles 

kost en zelf niks vraagt. Liefde die consequent het belang van de ander voorop zet. Liefde die 

alles doet om het hart van de ander te winnen. En daar is niks afgezaagds aan. Eerder 

hartstikke moeilijk. Wat wij liefde noemen is heel vaak voorwaardelijk. Ik heb lief wie mij 

liefhebben. Hoe breng ik liefde op voor degene die dat niet voor mij doen? De liefde 

waarmee God jou en mij liefheeft doet dat juist wél. Liefhebben ook als er geen liefde terug 

is. Voel je hoe ver dat gaat?  

En, zo hoorde ik es een keer iemand zeggen in een documentaire: wij mensen kunnen niet 

anders dan denken vanuit onszelf. Wat heb ik nodig? Wat is goed voor mij? Hoe wordt mijn 

belang veilig gesteld? De liefde die van God komt is van een totaal andere orde. Die zoekt 

altijd en alleen maar het belang van de ander. Die kan niet anders dan aan jou en mij 

denken… Over die liefde hebben we het hier. Als vrucht van de Geest. Liefde die van God 

komt. Alweer, voel je hoe ver dat gaat en hoe moeilijk dat kan zijn? 

 

Liefde leer je van Jezus dia 
Afgezaagd? Nee, bepaald niet. Zo kijk ik ook naar 1Korintiërs 13. Paulus’ lied over de liefde. 

Waar je ook makkelijk iets afgezaagds van kunt maken. Liefde is.. een beetje aardig zijn voor 

elkaar… Maar de vonken vliegen er van af. Paulus legt een bom onder de manier van hoe de 

christenen in Korinte met elkaar samenleven. Haantjesgedrag en geldingsdrang was daar. Kijk 

mij bijzondere gaven van de Geest hebben. Maar de vrucht van de Geest is liefde. Waar Gods 

Geest gaat werken, daar is liefde. Dat om te beginnen. Daar ontstaat een totaal nieuwe 

manier van samenleven met elkaar. Consequent de ander voorop. Willen dienen. De Geest 

laat deze liefde groeien. De liefde die geduldig is, goed, niet zichzelf laat gelden, niet jaloers 

is, niet trots en zelfgenoegzaam, zich niet zich boos laat maken, liefde die de ander wil dienen 

tot de laatste snik.  



Lieve mensen, hoe kunnen wij zo liefhebben? Alleen als wij eerst deze liefde ontvangen. Dat 

is het mooie van de liefde in de Bijbel. Nooit iets waar jij mee hoeft te beginnen. Maar waar 

God mee begonnen is. Door zijn Zoon Jezus. Hij is altijd de eerste. De liefde waar Paulus het 

over heeft, mag jij eerst zelf ontvangen. Zo heeft Jezus jou lief! Jezus’ liefde voor jou is 

geduldig en vol goedheid. Jezus’ liefde voor jou kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, is niet 

grof en zelfzuchtig. Jezus’ liefde voor jou laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet 

aan. Jezus’ liefde voor jou verdraagt alles, hoopt alles, volhardt in alles.  

Liefhebben begint met geliefd worden. De vrucht die de Geest plant in jouw hart is Jezus’ 

liefde voor jou. Die gaat verder groeien. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Zie je? Jezus begint. Jij mag volgen. Eerst liefde 

ontvangen. Dan pas geven. Je hebt brandstof nodig om de motor te laten lopen. De motor 

van jouw en mijn liefde loopt pas goed als Jezus’ liefde jouw brandstof is. Tank je die 

regelmatig? Anders valt de motor stil en heb je niks te geven.  

 

Liefde is een werkwoord dia 
En dus is liefde een werkwoord… Ja, echt, een werkwoord… Want kijk, wat wij mensen van 

liefde maken is vaak iets dat gaat over warme gevoelens koesteren voor iemand, vlinders in 

je buik, je sterk tot iemand aangetrokken voelen. Een kwestie van gevoel. Misschien nog iets 

romantisch erbij, versterkt door zacht flakkerend kaarslicht…  

Maar ik denk dat liefde in de Bijbel is: meer doen dan voelen, meer vuur dan kaarslicht. Niks 

romantiek. Maar met de poten in de klei. In onze wereld is Valentijnsdag de dag van de 

liefde. In Gods wereld is Goede Vrijdag de dag van de liefde. Daar zie je wat liefde is. Komen 

op deze wereld met al haar liefdeloosheid en de rotzooi die wij er van maken. Zeggen: ik 

maak het goed, want ik laat jullie niet vallen. Aan het kruis gaan hangen om de prijs te 

betalen. Niks romantisch aan. Wee je gebeente als je van die liefde een slap verhaaltje maakt 

van: wij moeten wat aardiger zijn voor elkaar.  

Liefde waar de vonken van af vliegen. Als volgelingen van Jezus, de mensen die bij Hem 

horen, op deze wereld gaan staan. Met al haar liefdeloosheid, met al het gemak waarmee de 

ene mens de andere in kou laat staan. En zeggen: maar wij kiezen voor de liefde. Wij doen 

niet mee aan de haat en de verbittering. We sluiten elkaar niet uit. We veroordelen niet. Wij 

hebben lief. En als er mensen zijn die tegenvallen, die ruzie zoeken, als er conflicten komen, 

of als je mensen ontmoet die jou helemaal niet liggen – dan blijven zeggen: en toch zal ik 

liefhebben en aan jou de liefde van Jezus blijven doorgeven!  

Omdat liefde nooit opgeeft en altijd blijft hopen. Liefde is een werkwoord. Ik blijf goed doen. 

Ik hou mijn oordeel achter mijn kiezen. Ik draag niet na. Ik maak goed. Ik blijf dienen. Niks 

romantisch en zacht kaarslicht, niks kwestie van gevoel, maar doen. De vonken vliegen er 

vanaf… 

 



Liefde in de praktijk dia 
Die liefde is alles. En Jezus zegt daarvan: aan die liefde zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn. Sta er even bij stil… Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 

leerlingen zijn… Niet aan de overtuigde standpunten dus. Niet aan de strakke kerkgebouwen. 

De mooi gezongen liederen op zondag. Maar jullie onderlinge liefde. Dat maakt leerlingen 

van Jezus herkenbaar in de wereld waarin ze leven.  

Is dat zo? We zijn 2000 jaar verder… Hoe vaak is het niet juist dit waar mensen op afknappen, 

als het gaat om de kerk van Jezus? ‘Nooit liefde gevoeld’. ‘Zoveel ruzie en strijd altijd’. Lieve 

mensen, zo weerbarstig is het dus. Spreekt helemaal niet vanzelf die onderlinge liefde. Zo 

makkelijk is het om juist de liefde te verspelen. Zo snel als die verdwijnen kan. Contact 

verwatert, de band blijkt toch niet zo sterk. Er worden verschillen zichtbaar, je kunt het 

opeens niet meer samen vinden. Mensen maken keuzes die je niet begrijpt, zomaar vallen ze 

je tegen. Snap je een beetje wat ik bedoel als ik zeg: in die realiteit elkaar blijven liefhebben, 

dat is dus hard werken…  

Gaat het altijd goed, die liefde onderling? Nee dus. Er gaat meer fout dan ons samen lief is. 

Laat niemand zeggen: liefde is een eitje, geen probleem. Laten we eerlijk zijn: niks 

vanzelfsprekends aan, nooit afgezaagd… Eerst heel veel liefde van Jezus ontvangen. Samen 

en voor jezelf. Als dat er al niet is, hoe kan de rest komen? En dan: heel veel oefenen. Want 

dat mag als leerlingen van Jezus. Oefenen. Je bent en blijft een beginneling! Al doende leert 

men… Begin klein en simpel. In je kring, in de groep dicht om je heen. Laat liefde zien. In 

gebaren, in woorden, in aandacht. Geef niet op als er niet zo veel meteen terug komt. Hou 

vol. Dat doet God ook. En hou voor ogen: elke vrucht begint klein. Ook de vrucht van de 

liefde. Een klein en kwetsbaar plantje. Maar de Heilige Geest vouwt er zijn handen omheen en 

zal de vrucht verder laten groeien! 

 

Amen 

 


