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Wil jij warm lopen voor Mij? dia 

 

In de stad Laodicea was de kwaliteit van het drinkwater slecht. Dat zit zo. Laodicea had geen 

bron in de buurt. Het water moest aangevoerd worden via een aquaduct. Het water warmde 

onderweg op en werd lauw. Dat was anders in de buursteden Hiërapolis en Kolosse. In 

Hiërapolis waren geneeskrachtige heetwaterbronnen. In Kolosse was het water lekker fris 

omdat het werd aangevoerd vanuit de bergen. Hiërapolis en Kolosse kenden dus water – 

warm of koud – waar je wat aan had. Aan het water in Laodicea had je niks. Het was lauw. 

Niet te drinken dus.  

 

Ja, dat kennen we. Lauw is niet lekker, net niks. Een lauw biertje op een hete zomerdag. Een 

lauwe kop thee bij je ontbijt. Lekker is anders. In zijn brief aan Laodicea sluit Jezus hierbij 

aan. Jullie in Laodicea, jullie zijn net als dat lauwe water bij jullie in de stad. Net niks. Ik word 

er misselijk van. Dat lauwe van jullie – ik spuw het het liefst uit. Jezus doet een klemmend 

beroep: Willen jullie warm lopen voor Mij? 

 

Jezus’ klacht dia 

 

Laodicea. De enige kerk waar Jezus niks goeds heeft te melden. Bij al die andere kerken wel. 

Altijd wel iets. Maar in Laodicea dus niet. Er moet iets zijn geweest in die gemeente wat 

Jezus heel erg hoog zat. Lauwheid. Maar wat is dat precies? Laten we kijken. 

 

Laodicea was een rijke stad. De mensen zaten er warmpjes bij. De stad kende een gezonde 

financiële sector – de handel bracht veel geld in het laatje. Er was een hoog aangeschreven 

medische faculteit. Gespecialiseerd in de oogheelkunde. De oogzalf van Laodicea was een 

goed lopend export-product. De textielindustrie was een van de paradepaardjes – Laodicea 

stond bekend om haar fijne wol. De zaken gaan goed in Laodicea. Met enige zelfvoldaanheid 

kijken de mensen om zich heen. We redden ons prima en hulp van anderen hebben we niet 

nodig.  



 

En zul je altijd zien: daar krijg je als kerk zomaar een tik van mee. De christenen in Laodicea 

zullen de vruchten hebben geplukt van de rijkdom en welvaart in de stad. Ook zij zitten er 

warmpjes bij. Helemaal selfsupporting. We hebben alles wat we nodig hebben. Mogen we 

God dankbaar voor zijn, nietwaar? Daar haakt Jezus op in: ‘Jullie zeggen dat je rijk bent, dat 

je alles hebt wat je wilt en niets meer nodig hebt’. Dat is de lauwheid in Laodicea. We hebben 

het goed voor elkaar. Ons leven is goed verzorgd. Onze kerk loopt lekker. We kunnen heerlijk 

achterover leunen. De zaken gaan goed.  

 

Daar denkt Jezus dus anders over. Hij noemt het lauw. Geen smaak aan! Niks ergert Jezus 

méér dan dat lauwe blijkbaar. Ik word er kotsmisselijk van. Uitspuwen zal Ik jullie. Zover gaat 

dat. ‘Jullie beseffen niet hoe ongelukkig jullie zijn, armzalig, blind, berooid, naakt’. Rijk? Niks 

ervan. Armzalig en beklagenswaardig dus. Geen besef van afhankelijkheid, van nederigheid, 

hulpbehoevendheid in de kerk. Zum Kotzen – zegt Jezus. Dan ben je als kerk behoorlijk in de 

crisis als de Koning van de kerk dit tegen je zegt. Ik zal jullie uitspuwen.   

 

Is dat in deze kerk ook zo? Dat is wel een beetje makkelijk om dat zomaar te zeggen. Ik ga 

dat niet zeggen (ken ik jullie ook niet goed genoeg voor). Maar je mag het gerust gebruiken 

als een blik in de spiegel. Zeker voor ons, de kerk van Jezus in het rijke en welvarende 

westen. Die situatie in Laodicea vind ik erg veel lijken op die van ons vandaag: als kerken 

leven midden tussen de welvaart, zelfvoldaanheid. En daar krijg je zomaar een tik van mee. 

We hebben alles – wat hebben we nog meer nodig?  

 

Dia Iemand noemde dat eens ‘bubbelbadchristendom’. Lekker vanuit je bubbelbad heel 

tevreden om je heen kijken. Warm en behaaglijk. Zolang dat geloof van mij, van ons, maar 

aanvoelt als een warm bad. En dan kun je als kerk alles hebben, maar niet Jezus. Hij staat 

buiten de deur. Maar who cares? We hebben het goed. En dat is Jezus’ klacht: lauwheid – Ik 

zal jullie uitspuwen.  

 

Jezus’ advies dia 

 

Jezus roept de geestelijke noodtoestand uit. Alle alarmbellen moeten afgaan! Jezus schudt 

wakker. En daarom houdt Hij zich niet in. Walgelijk, dat lauwe, Ik zal jullie uitspuwen. Breek 

met het leven dat jullie nu leiden. Is dat de Jezus die je kent? De Redder met mildheid en 

mededogen? Ja, dat kun je denken als lezer van de brief. En daarom legt Jezus zelf uit, 

waarom Hij deze dingen zegt. ‘Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik’.  



 

Ja ja... Ik hou van jullie, dus ik hak er flink op in – ik doe dat uit liefde… Nou, ik zie er geen 

liefde geen.. Ik denk dat je het anders moet zien. Jezus is gek op de kerk in Laodicea. Hij 

heeft alles voor hen over gehad, zijn leven gegeven. Die liefde van Jezus – dat is waar je als 

kerk van a tot z op leeft. En juist dat is faliekant zoekgeraakt in Laodicea. De lauwheid in 

Laodicea staat in schril contrast met Jezus’ liefde. Hoe kan het, Ik die zoveel van jullie houd, 

en jullie, zo lauw? Jezus wijst vanuit liefde terecht en bestraft. Laodicea’s lauwheid laat Jezus 

niet koud, maakt Hem witheet. Je kunt Jezus niet dieper kwetsen dan zijn liefde voor jou niet 

op waarde schatten. 

 

Maar er is een kans. Je kunt terug. Doe weg dat gearriveerde, dat misplaatste ‘we doen het 

toch goed’. In Laodicea hielden ze van mooie spullen. Ze hadden een hoop moois te bieden. 

Nou, zegt jezus, luister dan naar Mij. Wil je kwaliteit? Koop het van Mij. Wil je rijk worden? Ik 

heb het goud, dat echt rijk maakt. Wil je mooie wol om je in te kleden? Ik heb de kleren die 

je naaktheid bedekken, zodat je je nooit meer hoeft te schamen voor God. Heb je ogenzalf 

nodig? Ik heb de ogenzalf, waardoor je gaat zien waar het echt om gaat. Precies die dingen 

waar Laodicea zo beroemd om was. Maar die dingen zijn allemaal fake. Heb je niks aan. Ik 

heb de spullen waar je echt wat aan hebt, voor dit en een volgend leven. Als een koopman 

prijst Jezus aan wat Hij heeft te geven.  

 

Je hebt niks meer nodig? Selfsupporting? Nooit van je leven. Totaal hulpbehoevend. Jezus is 

nodig en Hij alleen. Hij alleen kan geven wat je nodig hebt. Er moet een opwekking komen in 

Laodicea. Weg met de gezapigheid. Dat kan alleen als je je berooid, arm en naakt weet. Zou 

jij dat kunnen opbrengen? Wij samen, als kerk? Je eigen armoede onder ogen zien, hoe rijk 

je ook bent? Misschien verlang jij er wel naar, doe je er moeite voor. Ik wil graag dat er meer 

elan, enthousiasme komt in de gemeente. Dat we bruisen, vol van leven zijn, warm lopen 

voor Jezus. Dat kan alleen maar in de weg van verootmoediging. Samen eerst heel klein 

worden voor Hem. Met lege handen voor Jezus gaan staan. Doe dat, zegt Jezus. Besef die 

armoede van je en koop van Mij wat echte waarde heeft.  

 

Jezus’ belofte dia 

 

Goed, ondanks alles: er is dus goed nieuws. Lauwheid kan verdwijnen. De vonken kunnen 

ervan af spatten zoals in Hiërapolis. Sprankelend kan het worden zoals in Kolosse. Maar hoe 

dan? Nou, dan wordt wel eens gedacht in de kerk: Als het lauw is, stel het aan de kaak, 



peper het de mensen in dat het fout gaat, zet aan tot actie. Bedenk activiteiten. Zet een stip 

op de horizon. Beproefd recept, vaak ingezet. Vanuit kritiek verandering forceren.  

 

Maar daar is nog nooit iemand beter van geworden. Als je dat met je kinderen doet, gaat dat 

hun leven misvormen. Altijd maar te horen krijgen: je bent fout bezig, het moet anders. Daar 

wordt ook geen kerk beter van. Alsof dat werkt. Kritiek hebben en de mensen vooruit 

schoppen. Jezus doet het anders. Weergaloos anders, vind ik. Ja, Hij wijst het pijnpunt aan. 

En Hij is daarin niet mals. Maar dan gaat Hij voor je staan. Koop van Mij wat echte waarde 

heeft, echte rijkdom, echt goud, de kleren die je echte naaktheid, de oogzalf waardoor je 

echt goed gaat zien. Jezus werft om je hart. Zijn toon krijgt opeens iets intiems. Hij spreekt 

een verlangen uit. ‘Ik sta voor de deur en klop aan’. Hoor Mij kloppen, zegt Jezus. Op de deur 

van je hart, de deur van de kerk. Ik wil graag naar binnen. Open voor Mij de deur, dan kom Ik 

binnen en dan zullen we samen eten, Ik met jou, en jij met Mij. In de Bijbel altijd het beeld 

van warme vriendschap. Opperste verbondenheid met Jezus. Zo moet het zijn. Zo wil Jezus 

het stommegraag hebben. 

 

Hoor je wat Jezus doet? Jezus lokt. Kom, doe de deur open. Zul je geen spijt van krijgen. 

Wees niet bang. Alles wordt anders, als je de deur voor Jezus open zwaait en zegt: Welkom, 

Heer Jezus, kom binnen, U heb ik nodig en anders niet. Ja, belooft Jezus, dan kom Ik binnen 

en we zullen het samen goed hebben, voor eeuwig en altijd. Zo zal lauwheid verdwijnen. 

Jezus binnen laten in je huis.  

 

Ik vind dat zo prachtig zoals Jezus dat doet. Het inspireert mij enorm. Hij wekt verlangen. Ik 

bij jou, bij jullie binnen. Is dat niet het mooiste dat er is? Verlangen wekken. Dat alleen is de 

weg die echt vernieuwing kan geven. Jezus forceert de deur niet. Opent die niet met geweld.  

Hij klopt aan en vraagt of Hij binnen mag komen. Zijn komst is niet dreigend, maar belovend. 

Hij is niet als de deurwaarder die aanklopt om je huis leeg te halen. Nee, Hij is de Heer, die 

lief heeft, die arm werd om jou rijk te maken, naakt om jou met Gods genade te overdekken. 

Zo klopt Jezus aan. Hoor jij die lokkende stem van Jezus? Wat maakt dat in jou los? Blijf je er 

koud onder, of interesseert het je maar matigjes? 

 

Wil jij warm lopen voor Mij? dia 

 

Ja, het zit Jezus hoog, dat lauwe in Laodicea. Daar wordt Hij echt beroerd van. Heel graag wil 

Hij dat veranderen. Wil jij gaan warm lopen voor Mij? Zou dat niet mooi zijn? Vuur, warmte 

voor Jezus. Jezus klopt aan. Maar de deur moet jij, moeten wij zelf opendoen. Er is eens een 



mooi schilderij gemaakt bij Openbaring 3: 20. The Light of the World, door William Holman 

Hunt. Jezus staat met zijn licht voor de deur. Niet dreigend en forcerend. Jezus klopt aan. Zo 

staat Hij daar. En als je goed kijkt naar die deur zie je geen deurklink. Hè, zeiden de mensen 

tegen William Holman Hunt, waar is de deurklink, ben je die vergeten? Nee, zei William 

Holman Hunt, hij zit er wél, maar van binnen. De deur kan alleen van binnenuit worden 

geopend. Jezus klopt aan. Jij alleen kunt de deur open doen.   

 

Dia De vraag die ik jullie wil meegeven is deze: Hoe zou dat eruit kunnen zien bij jou of bij je 

kerk, Jezus binnenlaten en voor Hem gaan warmlopen?  

 

Amen 

 

 

 

  


