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Kindermoment – de glijbaan en de badmeester dia  

Wel eens in een zwembad geweest met zo’n grote glijbaan? Ja? Wel eens van af geweest? 

Leuk om te doen, zo jeng naar beneden. Maar soms ook gevaarlijk. Wat kan er gebeuren? Je 

been blijft vastzitten. Je knalt met je hoofd tegen de zijkant. Maakte ik eens mee. Wel 

opletten dus in de glijbaan. Gevaarlijk kan het ook zijn als jij of anderen gekke dingen doen. 

Maar onderaan staat altijd een badmeester. Waarom staat ie daar? Hij let op. Wat doet hij 

als jij gevaarlijke dingen doet, of anderen? Meteen verbieden. Hé, doe dat niet! Wat zou er 

gebeuren als hij niks zou weggen? Ongelukken misschien. Hij is dus best streng. Waarom? Hij 

wil niet dat het fout gaat. Daarom goed opletten en streng zijn. Moest ik aan denken bij het 

stukje dat we uit de Bijbel lezen. Best streng. Geen badmeester aan het woord, maar de 

Here Jezus. Maar denk aan de badmeester… 

 

Een oproep met klem: Blijf mijn bruid! dia 

Die brieven in Openbaring 2 en 3. Ik worstel soms met de toon. Het is allemaal zo streng. En 

zo dreigend. Hier in deze brief ook weer. Ik zal ziek maken, in de ellende storten. Toe maar 

weer… Is dit ‘Jezus vol liefde’? Het lijkt er niet echt op. Misschien herken je het wel. Dat je 

Jezus’ toon in deze brieven niet zo goed met Hem kunt verbinden. Hij is toch liefdevol en 

genadig? 

Ja, ik heb dat dus ook. Maar tegelijk: wat is liefde? Is liefde alles maar laten gaan en nergens 

een punt van maken? Wat doe jij als jij jouw kind iets heel gevaarlijks ziet doen? Ga je toch 

ook niet zeggen: ach jongetje toch, pas een beetje op hoor. Nee, dan ben je er meteen bij. Je 

spreekt je kind streng toe. Doe dat nooit weer! Als er een leven op het spel staat – dan kan 

liefde betekenen streng zijn? Heel duidelijk zeggen waar het op staat. 

Ik wil graag zo deze brief met jullie lezen en overdenken. Een brief van Jezus. Scherp en 

duidelijk. Nee, niet zo makkelijk. Maar toch liefde. Jezus’ zorg. De klemmende oproep van 

Hem die ons intens liefheeft: Lieve mensen, geliefde kerk van Mij – blijf Mij trouw, blijf 

alsjeblieft de bruid die bij Mij hoort! 

 



Het is Jezus die het zegt dia 

Ja, een strenge brief. Scherpe woorden. Om ze goed te kunnen plaatsen neem ik jullie even 

mee terug naar het begin. Openbaring 1: Jezus verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos 

en dicteert aan Johannes deze zeven brieven. Daarbij ziet Johannes Jezus lopen tussen zeven 

gouden kandelaren. Die staan voor de kerken aan wie Johannes de brieven en het hele boek 

Openbaring schrijft. Dat lopen tussen de kandelaren heeft een diepe betekenis. Jezus is de 

Heer van zijn kerk en Hij is dichtbij, betrokken en zorgzaam. Hij volgt zijn kerk op aarde 

liefdevol en intens. 

En dat moet je echt in het achterhoofd houden bij deze brief en bij alle brieven in 

Openbaring 2 en 3. Je kunt schrikken van de strenge toon. Je er blind opstaren. Maar kijk 

verder. Deze brieven komen van Jezus zelf. De Koning van de kerk, onze Redder en 

Verlosser, Hij die uit liefde zijn leven voor ons gaf. Als Jezus het woord tot je richt, is het 

nooit om je kapot te maken, te vernederen. Maar altijd om je zijn liefde te laten voelen, jou 

naar Hem toe te trekken. Jezus spreekt vanuit zijn hart.  

En daarbij is Jezus eerlijk. Dat mag Hij ook. Juist omdat Hij van jou houdt van ons zijn kerk. 

Liefde kan niet zonder eerlijk zijn. Jezus benoemt de mooie dingen waar Hij blij mee is. Maar 

Hij benoemt ook de kanten die donker zijn, onderontwikkeld. Geen kerk van Jezus is altijd 

alleen maar goed. En geen kerk van Jezus is altijd alleen maar slecht. Jezus houdt een spiegel 

voor. Het mooie en het lelijke laat Hij zien. Het mag er allemaal zijn. Dat kan pijnlijk zijn. 

Maar bij Jezus is het veilig. Hij houdt de spiegel vast. Vergeet niet: Ik heb je lief. Staar je niet 

blind op het beeld in de spiegel, kijk vooral naar Mij. Durf jij te kijken in de spiegel die Jezus 

voorhoudt? 

 

Jullie zijn mijn bruid dia 

En kijk dan, hoe Jezus binnenkomt. Niet met ‘Ik zal jullie wel even vertellen waar het 

allemaal misgaat’. Dat is nooit liefdevol als je daarmee begint. Daarom eerst lovende 

woorden voor de kerk in Tyatira. Ik zie hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig 

jullie zijn. Nou, daar kun je mee thuis komen. Vier hele belangrijke dingen als je bij Jezus 

hoort, als je zijn kerk bent. Liefde, geloof, hulpvaardig en standvastig zijn. En, zegt Jezus: 

Jullie doen zelfs meer dan vroeger. Er is groei te zien. Mooi als Jezus dat van jouw gemeente 

zegt. Dat je groeit in liefde, geloof, standvastig en hulpvaardig zijn – diaconie, staat daar. 

Jezus ziet groei en waardeert die groei. In de kerk van Jezus is altijd ergens groei aan te 

wijzen. Welke punten van groei zou jij noemen over onze gemeente hier, of over de kerk 

waar jij lid van bent? 

Het beeld dat ik hierbij krijg is dat van een bruid die zich mooi maakt voor de grote dag van 

haar huwelijk. Ze trekt een stralend witte jurk aan. Zo wil ik mij geven aan mijn geliefde. 



Voor Jezus zijn wij die bruid. In een stralende, witte jurk. Ik geniet van jullie, zegt Jezus. Jullie 

maken je mooi voor Mij. Liefde, geloof, hulpbetoon en standvastigheid.  

Maar, zegt Jezus erbij, je wilt die jurk toch niet vies maken? Nee, wie wil dat nou? Morsen 

met jam of wijn. Maar dat is precies wat in Tyatira dreigt: Een vieze jurk. Jullie laten die 

Izebel haar gang gaan. Zo zal ze niet echt hebben geheten. Een symboolnaam. Verwijzend 

naar Izebel, de vrouw van Achab, een koning van Israël. Zij promootte haar eigen godsdienst 

en nam alle Israëlieten daar in mee. Ze noemt zichzelf profetes, zegt Jezus. Een profeet is 

iemand die goede woorden spreekt, de mensen de weg naar God wijst. Maar zij liegt de 

mensen voor. Ze maakt misbruik van haar macht en invloed. Maar Ik alleen heb de macht in 

de kerk, zegt Jezus, Ik ben de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als 

brons. Buig voor Mij, en niet voor die fake profetes! Besef jij dat jouw Bruidegom, jouw Heer, 

hier tegen jou spreekt? 

 

Maar doet Jezus niet te moeilijk? dia 

Dat is dus wat ik hoor in deze brief: een klemmende oproep van Jezus om zuiver te blijven 

voor Hem. Zo’n bruid in haar stralend witte jurk. Jezus heeft het dan ook over ontucht en 

overspel in deze brief. In de Bijbel is dat vaak als beeldspraak bedoeld van ontrouw worden 

aan God. Het verbond met Hem breken. Vreemdgaan. God neemt dat zwaar op. Zijn liefde 

wordt gekwetst.    

Maar, kun je nu denken, overvraagt Jezus niet? Kijkt Hij niet teveel naar één minpunt en 

vergeet Hij de rest? Helemaal zuiver blijven – dat lukt toch niemand! Een klein beetje 

zondigen – wat geeft dat? Het lijkt erop dat dat precies was wat de ‘Izebel’ in Tyatira 

propageerde. Zij zei heus niet: je moet Jezus ontrouw worden. Wat zij zei is, dat je als 

volgeling van Jezus best aan de heidense rituelen in Tyatira kon meedoen. Jezus heeft het 

over eten van heidens offervlees. Maar zij hield er een mooi verhaal over: Het is goed om je 

te verdiepen in de verborgenheden van satan. Waar Jezus het ook over heeft. Misschien 

noemde zij het zelf wel zo. Meedoen aan heidense rituelen, om de duivel op eigen terrein te 

verslaan. Daarin probeerde zij de rest mee te krijgen. Net zoals de echte Izebel trouwens 

deed in haar tijd. 

Maar Jezus prikt er doorheen. Ik ben het die hart en ziel van de mens doorgrondt. Ik zie wat 

het is. Mooi verpakte ontrouw. Eén minpuntje? Eén zwarte vlek maakt de hele jurk vies. Mág 

Jezus het erg vinden als jij of ik, zij samen vreemd gaan? Hoe je bent op het werk, met geld 

omgaat, je gedraagt naar mensen om je heen, hard of onverzoenlijk bent. Vul het maar zelf 

in. Al is het op één punt. Stel je voor: ik bied jou een glas water aan. En ik zeg erbij: ik heb er  

één mespuntje hondenpoep in gedaan. Geen probleem, toch? Zou jij dat water dan drinken? 

En Jezus dan? Hij is nota bene jouw bruidegom. Als jij vreemdgaat, mag Jezus daar dan een 

punt van maken?  



 

Hou vast aan wat je hebt dia 

Ja, Jezus vraagt veel. Maar overvraagt Hij? Dat is nog maar de vraag. Jezus doet meer dan 

aanwijzen waar het in Tyatira fout gaat. Daar heb je eigenlijk nooit iets aan. Alleen zeggen: 

dit doe je fout. Zeg ook hoe je het wél kunt doen. Jezus doet dat. Dit heb Ik tegen jullie. En 

dit is de weg die Ik wijs.  

Ik leg jullie maar één last op, zegt Jezus dan. Dat treft mij dan weer. De diagnose voor 

Tyatora is ernstig. Je zou een hele lijst met opdrachten en richtlijnen verwachten. Om het 

gevaar af te wenden. De gemeente keihard aan het werk zetten. Nee. Ik leg jullie maar één 

last op: Hou vast aan wat je hebt. Klinkt niet als overvragen. Vasthouden aan wat je hebt – 

meer hoeft er niet te zijn. Maar wat is dat, vasthouden wat je hebt? Nou, niet zo moeilijk 

denk ik. Het evangelie van Gods liefde. Jezus als Redder, als Heer van je leven. Jouw eigen 

liefde, geloof, hulpvaardigheid en standvastigheid die er al zijn. Hou daaraan vast. Jezus zegt 

niet: Doe je uiterste best om het te krijgen. Nee, je hebt het al, het is er al, hou vast aan wat 

je hebt.  

Ik vind dat mooi om te lezen. Niet dat Jezus niks vraagt van jou en mij. Maar overvragen? 

Teveel verwachten? Misschien denken wij het vaak veel. Van Jezus moet je hard werken. Het 

is niet snel genoeg. Ik moet Hém voor míj winnen. Het maakt mij down. Of ik stop er maar 

mee. Maar heeft Jezus ooit gezegd dat jij Hém voor jóu moet winnen? Het is andersom. Wie 

houdt ons de spiegel voor? Jezus die zijn trouw aan jou, mij, ons samen heeft gezworen en 

ondertekend met zijn bloed. Hij is jouw Bruidegom die jou intens liefheeft. Zijn liefde heb je. 

Hou daaraan vast. Dan komt het goed. Hoor jij Jezus’ boodschap: Alsjeblieft, wees mijn 

bruid, blijf Mijn bruid, de mijne voor altijd! 

 

Slot dia 

Een strenge brief. Ook een brief met liefde. Ik denk zelfs: vooral met liefde. In ieder geval: 

Een klemmende oproep. Van Hem, jouw en mijn bruidegom, onze Heer. Woorden om diep 

binnen te laten komen. Doe het maar. Bijvoorbeeld met deze vraag voor onderling gesprek 

of eigen overweging: Welke waarschuwing én welke bemoediging hoor jij in deze brief van 

Jezus? 

 

 

 


