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‘Je bent niet wijs’ .

Je bent niet wijs, jij... Misschien heb je dat wel eens gezegd tegen iemand. Hij of zij komt bij
je langs en neemt bijvoorbeeld een heel erg groot, mooi of kostbaar cadeau voor je mee. Je
vindt het veel te gek. Het maakt je haast verlegen. Doe even normaal! Wie doet nou zoiets?
Ben je gek geworden? Je bent niet wijs, jij... Dat doe je toch niet!

Het ligt dicht aan tegen de dingen die Paulus zegt in 1Korintiérs 1. Hij heeft het over de
boodschap van het kruis. De boodschap die hij bracht aan de Korintiérs, die hij wil brengen
aan iedereen die hij tegen komt. De gekruisigde Christus. God komt met de dwaasheid van
het kruis. Met een cadeau dat veel te groot en veel te gek is. Wie doet nou zoiets? Ja, God,
zegt Paulus, en daarmee laat Hij zien dat Hij onwijs goed is. God, u bent niet wijs... Laten we

samen gaan kijken en overdenken!

Het kruis van Jezus... .

Wij verkondigen een gekruisigde Christus, zegt Paulus. Ik had besloten u geen andere kennis
te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Als je ermee bent opgegroeid, dan
kijk je er niet echt van op. Ja, daar gaat het vaak over in de kerk. Het kruis van Jezus. Maar
probeer je eens te verplaatsen in iemand voor wie het allemaal best nieuw is, die er niet
mee is opgegroeid. Probeer je te verplaatsen in de mensen van Paulus’ tijd, de Joden en de
Grieken die hij tegen kwam.

Een gekruisigde Jezus. Nou, dat kruis, dat was niet bepaald iets om trots op te zijn, of hoog
van op te geven. Het was het executiemiddel voor veroordeelde misdadigers van het ergste
soort. Dan moet je wel heel erg gezonken zijn om veroordeeld te worden tot de dood aan
een kruis. En dat moet dan de redder van de wereld zijn, de man om je vertrouwen op te
stellen?

Het zou ongeveer hetzelfde zijn als wij het in onze tijd vandaag zouden hebben over Jezus
die veroordeeld was tot de doodstraf, de elektrische stoel, een dodelijke injectie, de galg.
Wij verkondigen een geélektrocuteerde of aan de galg hangende Jezus. Niet meteen een
boodschap die swingt, die aanspreekt. Toch: de kern van het evangelie. Het springende punt
van het christelijk geloof. Geloof in Hem die aan het kruis als de grootste crimineel ter dood
is veroordeeld!

Aan die boodschap wilde Paulus mensen verbinden. Aan die boodschap willen wij in de kerk

nog steeds mensen verbinden. Mireille gaat zich er vandaag openlijk aan verbinden. Ja, ik




geloof in Hem. In de gekruisigde Christus. Hij is mijn redder. Mijn leven wil ik geven aan
Hem. Een verhaal van bloed, van lijden en verlies, helemaal niks groots en indrukwekkends
aan. Eerder bloederig, afschuwelijk, niet iets voor kleine kinderen. Een geéxecuteerde man.
Een executiemiddel als het symbool van het christelijk geloof. Wie bedenkt er zoiets

absurds?!

...zet een streep door wonderen en wijsheid... .

Met deze boodschap stond Paulus al meteen op achterstand in de wereld van toen. Dat
weet hij zelf ook wel. Hij vertelt erover in 1Korintiérs 1. De boodschap van het kruis is
dwaasheid. Het is inderdaad een absurd verhaal. De Joden vragen om wonderen en de
Grieken zoeken wijsheid, zegt Paulus. Dat was zo’n beetje het publiek van Paulus in die tijd.
Joden die wonderen vragen en Grieken die wijsheid zoeken.

Wonderen wilden de Joden. Bewijzen dat je van God komt. Tekenen van zijn macht en
kracht. De redder die de Joden verwachten zou een Messias met power zijn. Een koninklijke
figuur, bekleed met goddelijke glans, zou orde op zaken stellen in de wereld. In zo’n leider
wilden ze wel geloven. Als hij zijn grootheid en macht zou demonstreren. En de Grieken, zegt
Paulus, de Grieken zoeken wijsheid. Dat zat diep in hun cultuur. Redelijke argumenten.
Sluitende redeneringen. Een kloppend, logisch verhaal, waar je met instemming op zou
kunnen reageren. lemand die zo met wijsheid en logica zou komen, voor zo’n persoon
wilden ze wel open staan.

Maar het kruis van Jezus zet een streep door wonderen en wijsheid. Het gaat er helemaal
langs heen. Het verhaal van het kruis, de boodschap van Jezus, is niet een verhaal van kracht
en van macht. Eerder van onmacht en machteloosheid. Van naakt sterven aan een kruis, te
kijk gezet voor de hele wereld. Een demonstratie van zwakheid, van verwerpelijkheid,
iemand die nergens thuis is, niet bij mensen en niet bij God. Alle wijsheid breekt je bij de
handen af. Zie er maar eens een sluitende redenering van te maken, het logisch te krijgen.
Geen verhaal van wijsheid, maar van dwaasheid. Dast is het verhaal van het kruis. Toen en
nog steeds. Dit is het evangelie waarmee God mensen wil bereiken. Hij komt met de

zwakheid en met de dwaasheid van het kruis.

... en is aanstootgevend en dwaas .

Maar precies met dat verhaal legt God zijn kaarten op tafel. Laat Hij zich dieper dan ooit in
het hart kijken. Zo wil Ik in jullie leven komen. Niet met kracht, macht en wijsheid, maar in
de dwaasheid en zwakheid van het kruis. In liefde. In pure, gevende liefde. Zoveel houd Ik
nou van jullie. Ik breng jullie terecht. Ik laat Jezus, mijn zoon, weg kruisigen, dood maken, de
ergste dood sterven om jullie het leven te geven. Je zou bijval verwachten, de handen op
elkaar bij de mensen die het horen. Wat een God moet Hij zijn! Dat Hij dit zo doet, dat Hij zo

alles van zichzelf geeft in alle liefde en kwetsbaarheid.



. Maar dat is dus niet zo. Integendeel. Wij verkondigen een gekruisigde Christus, zegt
Paulus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Dit kan niet kloppen, zeggen
mensen, bestaat gewoon niet, een God die gewoon geeft. Mensen vertrouwen het niet. Is
God echt zo goed? Waar zit de adder onder het gras? Hij wil er zeker iets voor terug hebben.
Mensen vinden het gek. Moet Hij mij redden? Deze gekruisigde, bloedende man? Mensen
worden boos. Ik kan mijzelf toch wel redden. Waarom heb ik Jezus nodig? Het kruis geeft
aanstoot. Het doet je struikelen. Je valt erover. Want je moet alles door Jezus laten doen.
Daar kun je nu niet meer onderuit. Hij redt jou. Hij brengt jou terecht. En jij niet. Geef toe
dat jij dat niet kunt. Zie je eigen falen onder ogen. Hou op met denken dat je jezelf wel kunt
redden, of dat je geen redding nodig hebt. Dat willen mensen niet. Dat wil ik heel vaak niet.
Ik val er ook over. Kan ik het niet zelf? Kan ik niks zelf? Nee, Maurits, dat kun je niet. Laat je
redden door Jezus. Het kruis van Jezus zet een streep door wonderen en wijsheid en is

aanstootgevend en dwaas.

Zo toont God zijn kracht en wijsheid .

En zo toont God zijn kracht en wijsheid. In de dwaasheid van het kruis. In de weg van deze
God die alles van zichzelf geeft. Die het allerliefste en aller kostbaarste dat Hij heeft zomaar
om niks weggeeft om jou en mij ermee te redden, het leven van zijn eigen zoon. Vind je dat
dwaas? Vind je dat zwak? Gek, absurd, vreemd? Ja, dat is het ook. Maar, zegt Paulus dan,
het is Gods kracht en wijsheid, en het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke
van God is sterker dan de mensen.

Wil je soms zeggen dat jij een betere oplossing hebt? Waar komen jullie mensen met je
kracht? Wat brengt jullie je wijsheid nou helemaal? Ja, wij mensen, wij denken dat we daar
zover mee kunnen komen. Onze kracht en onze wijsheid — als we die goed gebruiken en
inzetten kunnen we verschil maken. Maar het slaat nergens op. Kijk maar in de journaals op
tv of in het nieuws van elke dag. Daar vind je het, het resultaat van onze kracht en
menselijke wijsheid.

Paulus citeert in zijn verhaal de profeet Jesaja. Jesaja profeteerde al in zijn tijd dat God de
wijsheid van de wijzen zou vernietigen en het verstand van de verstandigen zou teniet doen.
Jesaja zei dat in een tijd dat het er niet goed uit zag voor Jeruzalem en voor Israél. Het land
dreigde te worden opgeslokt door de grootmachten van die tijd, Egypte en Assyrié. De
leiders van het volk keken om zich heen. De mensen zeiden: we moeten slim en handig zijn.
We gaan bondjes sluiten, goede coalities vormen, dan komen we er wel. Niks ervan, zegt
Jesaja, dat gaat jullie niet redden. God gaat jullie redden. Jullie wijsheid en jullie kracht
brengt je nergens. Vertrouw op Mij. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het

zwakke van God is sterker dan onze kracht!



Hij is on-wijs goed! .

Vandaar de dwaasheid van het kruis. Er is niks logisch aan. Je kunt er geen sluitende
redenering op los laten. Je kunt het proberen en het is ook heel vaak geprobeerd in de loop
van de tijd. Het kruis van Jezus aannemelijk maken, makkelijk te begrijpen, haast
vanzelfsprekend, God kan niet anders. Maar dan haal je juist de glans er van af, als ik Paulus
goed gebruik. Dan maak je er toch weer menselijke wijsheid van of zo. Laat het liever staan,
zeg ik, in al zijn zwakheid en dwaasheid.

Want zo past het precies bij God. Dat verrassende. Precies datgene doen dat je niet
verwacht en dat in de ogen van mensen helemaal niet logisch is. Wat zouden jij en ik doen
als we God waren en de hele wereld schreef ons af? Zou jij je dan nog zo voor die wereld
inzetten? Zou jij al die mensen erop nog goed willen doen? Alles van jezelf geven om hen
voor eeuwig en altijd gelukkig te maken? God doet dat wel. Met de dwaasheid van het kruis.
Hij gaat finaal langs onze logica, langs onze wijsheid en kracht heen en zet die aan alle
kanten buitenspel.

Zodat je als het ware alleen nog maar omhoog kunt kijken. Naar God. Oog in oog met Hem
komt te staan. Onder aan het kruis op Golgota. Daar kijk je God in zijn hart. Ik geef mijn hele
hart, mijn hele leven, alles van mijzelf om jou te redden. Wil je dat alsjeblieft goed zien?! En
wat zeg jij dan? Hoe reageer je daarop? Ik hoop dat je zegt: God, u bent niet wijs... Dit slaat
nergens op, wie doet nou zoiets? U bent onwijs goed. Ja, letterlijk, op een dwaze manier
goed. On-wijs. Maar ik, ik ben u er voor eeuwig en altijd dankbaar voor en sluit met alle

liefde en plezier de dwaasheid van het kruis in het hart!

Amen



