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Altijd danken [l

Altijd dankbaar, heb ik boven de preek gezet. Wat zou jij er achter zetten? Een uitroepteken
dat zegt: ja, zo is het, dat ben ik! Of een vraagteken, dat zegt: altijd, onder alle
omstandigheden, kan ik dat, wil ik dat?

. Het is nogal wat wat Paulus hier zegt. ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Onder alle
omstandigheden. Mooi, fijn, goed, maar ook niet mooi, moeilijk, verdrietig... Als er had
gestaan: dank God onder die omstandigheden waarin je danken kunt — dan hadden we er
allemaal in mee gekund. Danken, God danken, gaat goed en makkelijk als je veel hebt om
voor te danken. De dingen gaan goed, thuis, op school, in je werk. Je zit lekker in je vel.
Noem maar op.

Maar als dat niet zo is. je maakt moeilijke dingen mee. Zit in een lastige fase. Of je hebt net
een heleboel achter de rug. Of zit er nog steeds middenin. Zorgen, moeilijkheden, ziek,
werkloos, bedrijf op de fles. Ook daar valt genoeg bij te bedenken. En dan zegt Paulus: ‘Dank
God onder alle omstandigheden’. Altijd dankbaar? Dank je feestelijk, zeg je misschien. Nu
even niet. Geen zin in. Geen worden voor. Sta er niet open voor.

Maar het is wél wat Paulus zegt. Dank God onder alle omstandigheden, in alle situaties van je
leven. Of ze mooi, goed en fijn is, of moeilijk, zorgwekkend en pijnlijk. Altijd danken. Altijd
dankbaar. En Paulus zegt niet: dat zou ik graag willen, of ik hoop dat jullie dat zullen doen. Hij
zegt zelfs: dat is wat God van jullie verlangt. Paulus bindt zijn lezers toen en ons vandaag
zelfs op het hart. Geen goed advies. Eerder een opdracht, een bevel. Altijd danken. Dat wil

God. Onder alle omstandigheden. Doe jij dat, wil jij dat?

Dankbaarheid als levenshouding .

Best een pittige tekst dus, deze woorden van Paulus. Tegelijk, en daar wil ik nu iets over
zeggen: een super belangrijke levensles! Voor ons allemaal. Voor mensen die veel hebben
om te danken en dankbaar voor te zijn. Voor mensen die inde hoek zaten of zitten waar de
klappen vallen en die het daarom moeilijk vinden om te danken.

Want wij mensen, wij danken vaak ondanks de omstandigheden. Danken doen we als we
eerst een soort rekensom hebben gemaakt, een balans. Wat ging goed en wat niet? Naar
welke kant slaat de balans door? Kunnen we wel of niet danken? Of we proberen tussen alle
dingen die we meemaken die dingen eruit te vissen waar we voor kunnen danken en God

dankbaar voor zijn. Want er is altijd wel iets dat je mist. Dus zoek wat goed ging. Tel je




zegeningen. Danken ondanks de omstandigheden, kun je dat noemen. Of danken afhankelijk
van de omstandigheden. Of we danken niet eens. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik heb, daar
heb ik gewoon recht op. Ik heb er hard voor gewerkt, veel in geinvesteerd. Resultaat van wat
ik zelf heb gedaan. Wat ook nog kan: je klaagt liever. Je benoemt vooral wat je niet kreeg,
wat je niet hebt. Je ziet de dingen die mis gaan, uit de pas lopen, wat jij tekort komt, wat er
faalt aan de zorg die jij krijgt. Dat vooral zie je vaak en veel gebeuren. Elk bedrijf heeft een
klachtenafdeling, maar ik ben nog nooit een ‘dankafdeling’ tegengekomen... Klagen gaat ons
makkelijker af dan danken. Zo zitten we in elkaar.

Daarom zijn Paulus’ woorden een belangrijke levensles. Paulus heeft het over dankbaarheid
als levenshouding. Bij ons staat dankbaarheid vaak aan het eind. Eerst kijken wat we krijgen,
maken we de balans en kijken dan of en waarvoor we kunnen danken. Paulus draait het om.
Hij zegt: begin er eens mee, laat dankbaarheid jouw hele leven dragen. Per definitie
dankbaar. Wat ik ook krijg en meemaak. Dankbaarheid kleurt mijn hele leven. Onafhankelijk
van de omstandigheden. Los van wat je krijgt en hoe het met je gaat. Altijd dankbaar, en
onder alle omstandigheden. Een levenshouding, een manier van in het leven staan. Hoe dat

kan, daarover nu.

Om Jezus’ wil .

Dank onder alle omstandigheden, zegt Paulus. Dat is dus anders dan: dank ondanks de
omstandigheden, of dank afhankelijk van de omstandigheden. Maar Paulus zegt ook niet:
dank God voor alle omstandigheden. Dat zou je er ook van kunnen maken. Alles wat je
meemaakt, ook de rottige en moeilijke dingen, daar moet je dankbaar voor zijn. Dat is onzin
natuurlijk. En dat zegt Paulus ook niet. Hij zegt: dank God onder alle omstandigheden. Niet
voor, maar in alle situaties van je leven.

Dus, hoe het jou ook gaat, wat jij ook meemaakt, door welke fase dan ook waar jij doorheen,
mooi of moeilijk, vol zegen of vol tegenslag — toch kunnen danken, toch dankbaar. Niet zuur
en verbitterd, knarsetandend, gefrustreerd, bang, bezorgd. Maar dankbaar. Waarom? Paulus
zegt: ‘want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’. Paulus verbindt
danken en dankbaar zijn met Jezus. Danken begin bij Jezus. Wie Hij is, wat Hij duidelijk
maakt, wat Hij doet. Jouw Redder. De Man die voor jou aan het kruis ging. Stierf voor jou,
opstond uit de dood voor jou. Die jou laat zien wie God is, dat God met jou het goede voor
heeft, van jou houdt, jou nooit zal loslaten, zijn plan met jouw leven zal uitvoeren en
bereiken. God die trouw is en blijft.

Dat vind ik de levensles die Paulus hier geeft. Het geheim van een dankbaar leven, van
kunnen danken is niet: een volle voorraadkast, een warm huis, een goede gezondheid, fijn
werk, noem maar op. Maar Jezus Christus. Voor jou gestorven en opgestaan. De weg, de
waarheid en het leven. En dat is wat Luther onder woorden bracht in dat bekende Luther-lied

van hem. Naar aanleiding van Psalm 46. We hoeven niet bang te zijn, al wankelt de aarde en



storten de bergen in zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de
bergen doen beven, God is onze burcht, onze hulp. En Maarten Luther zei daarvan: die
Heiland, u weet, dat Hij Christus heet, de Heer, groot in kracht, staat boven elke macht. Zie je
het? Hoe prachtig is dat! Altijd dankbaar. Het kan. Dankzij Jezus. Mij geeft het ontzettend
veel rust, basis, vastigheid. Hoe mijn leven ook is, hoe het ook gaat, ik ben geborgen in
Christus. Veilig bij God. Een vaste burcht is onze God. Dat is Hij en blijft Hij. Voor mij en voor
jou. Daar wil ik God voor danken. Daar wil ik Hem dankbaar voor zijn. Doe alsjeblieft met mij

mee! Altijd dankbaar — om Jezus’ wil!

Amen



