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Dia Een billboard. Die zie je wel vaker langs de kant van de weg. Of in een bushokje. 

Liefst goed groot, want dan trekt het de aandacht. Vaak om ergens reclame voor te 

maken: een product, een auto, een bedrijf. Je rijdt er snel voorbij, dus in één 

oogopslag moet het te zien zijn, te begrijpen.  

 

Een billboard. Daar kun je aan denken bij Habakuk. Schrijf dit visioen op, grif het 

duidelijk in platen, zodat het in een oogopslag te zien is. Een bord voor aan de kant 

van de weg. Met een korte en krachtige boodschap. Iedereen die voorbij komt, kan 

het zien, lezen en begrijpen. 

 

Habakuks billboard. Een woord om te onthouden, mee te nemen, je eigen te maken.  

 

Er zijn grote vragen dia  

 

Een tijd van grote vragen, de tijd van Habakuk. De ontwikkelingen zijn beangstigend 

en bedreigend. In Habakuks samenleving stapelt onrecht zich op. Van buiten zijn er 

dreigingen. Het volk van Chaldeeën trekt stropend en verwoestend door de wereld. 

Ook de stad Jeruzalem ligt in hun vizier. 

 

Habakuk kan het niet aanzien. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert 

u niet? Het blijft akelig stil bij God vandaan. U brengt geen redding, zegt Habakuk. 

Intens is dat. Een profeet in worsteling. Roepend naar God. In Habakuk 2, 1 staat zelfs 

het woord ‘verwijt’. Habakuk maakt verwijten aan God. U laat het maar gebeuren. 

 

In Habakuk 1, 12-17 gaat God in op Habakuks klacht. Maar daar zegt God niet: Rustig 

maar, Habakuk, het komt goed. Nee, God zegt: Die Chaldeeën zullen komen, en Ik 

laat hen komen. Niemand zal eraan ontsnappen. Het zal voorlopig helemaal niet goed 

komen…  

 

Habakuks tijd is niet die van ons. Maar toch, raakvlakken genoeg. Een samenleving 

met zijn crises, tegenstellingen en botsingen, een wereld met oorlog, geweld, 

verdrinkende vluchtelingen. En wat doet God eraan? Hoe lang nog Heer, waarom 

brengt u geen redding? Ook nu, een tijd van grote vragen. 



 

Zoek dan God dia 

 

Laat maar, had Habakuk kunnen zeggen. God doet toch niks. Maar daar past 

Habakuk voor. ‘Ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk, kijk 

uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, wat Hij mij antwoordt op mijn verwijt.  

 

Ik ga staan op mijn wachttoren. Steden van toen hadden ze. Wachtposten op de 

muren. Om alarm te slaan bij onraad. Of: om te roepen dat hulp in aantocht is. 

Verantwoordelijke job. Verslappen is gevaarlijk. Ik ga op mijn wachttoren staan, zegt 

Habakuk, ik ga uitkijken naar het antwoord van God.  

 

Zie hem op zijn wachttoren staan. Met de hand boven de ogen. Komt God er al aan 

met zijn antwoord? Of er een antwoord komt, weet je niet. Hoe lang je daar moet 

staan, weet je ook niet. Je moet volhouden. Blijven staan tot er een antwoord is. Maar 

ik verlaat mijn post niet, zegt Habakuk. Ik blijf wachten. Ik blijf uitkijken naar een 

antwoord. 

 

Een mooie omschrijving van wat bidden is. Op de wachttoren gaan staan. Met de 

hand boven de ogen uitkijken naar het antwoord van God. Een zaak van volhouden, 

niet opgeven, niet zeggen: laat maar, er komt toch geen antwoord, wat heeft het voor 

zin. Bidden betekent dat je in het tumult God opzoekt, in de chaos blijft uitkijken naar 

Hem, je wachttoren beklimt. 

 

Dat is wat we doen vanavond. Met Habakuk meedoen. De wachttoren beklimmen. In 

het tumult God opzoeken. Vragen naar zijn antwoord. Uitkijken naar Hem.  

 

Stel je vertrouwen op Hem dia 

 

Geeft God antwoord? Je zou zeggen: Habakuk kan lang wachten. Een briefje uit de 

hemel komt er niet. Maar het komt toch. God geeft een antwoord. En jij en ik, we 

krijgen het antwoord te horen, te lezen vanavond. Dus, het is ook een antwoord voor 

jou en mij. 

 

Maak er maar een billboard van, zegt God. Zodat iedereen het leest en iedereen het 

in zijn oren kan knopen. Dit is mijn antwoord: Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de 

rechtvaardige zal leven door zijn trouw.  

 



Beetje raadselachtig misschien. Maar dit is er aan de hand: er komt een tijd aan van 

chaos, van oordeel, tumult. Je zult er midden in komen te zitten. Hoe kom je er 

doorheen? Hoe kom je eraan voorbij? Door te blijven vertrouwen op God, zegt het 

billboard. Alleen dat zal je redding zijn. Vertrouw op God. Daarmee zul je alles 

doorstaan.  

 

Het is in de Bijbel hét wachtwoord van geloven geworden. Voor Paulus is het zijn hele 

boodschap in één zin. Habakuk zei het al, zegt hij: Gerechtvaardigd word je door 

geloof alleen, alleen wie gelooft zal leven, niet veroordeeld worden. Alleen op die 

manier zul je worden gered dwars door alles heen. Vertrouw op God en op Hem 

alleen.  

 

Wees trouw dia 

 

Een vuistregel voor het leven, zo zou je Habakuks billboard kunnen noemen. 

Makkelijk te onthouden. Vertrouw op God dus. En in de Bijbel heeft dat ook altijd iets 

praktisch in zich. Trouw. Wees trouw aan God. Leef dichtbij Hem. Zo kom je voorbij 

Gods oordeel en alle chaos.  

 

Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Zo kun je ook leven. Jezelf breed en groot maken. 

Wie niet oprecht is – de ‘opgeblazene’ staat daar eigenlijk. De mens die denkt dat hij 

het allemaal wel alleen kan, vertrouwt op zichzelf. Als een ballon die zichzelf opblaast. 

Maar één prik en dan bang! Weg ballon. Die manier van leven brengt je geen steek 

verder, zegt Habakuk. De rechtvaardige zal leven door zijn trouw.  

 

Het wordt even heel simpel gezegd. Dat past bij een billboard. Geen overbodige 

informatie. Waar zit jij? Dat opgeblazene, het van jezelf verwachten – dat is de weg 

naar ondergang, van de doorgeprikte ballon. Of de weg van trouw en vertrouwen – 

dat is de weg naar leven, door het tumult heen, aan de andere kant er weer uit 

komen, kunnen leven. 

 

Lees het als een vuistregel voor het leven. Hoe wil jij verder? De wereld kent zijn 

tumult en chaos. Er zal iets nieuws komen. Je weet niet wanneer. Het visioen wacht 

tot zijn tijd gekomen is, zegt Habakuk. Dat leven voorbij dat oordeel, nieuw en fris, is 

er nog niet. Kan ook nog een tijd duren. Hoe dan te leven? Zo dus, in een notendop 

gezegd: blijven vertrouwen, trouw zijn aan God. Dat zal jou en mij er door heen 

helpen. 

 



Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. Stug en onverstoorbaar. Wat er ook gebeurt. 

Hoe het ook is. Hoelang het ook duurt. Klim naar je wachttoren. Blijf in gebed. En tot 

die tijd: blijven vertrouwen, en zelf trouw zijn. Een woord om te onthouden. Habakuks 

billboard. Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn 

trouw!  

 

Amen 

 


