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Onze hulp is God dia  

Gelukkig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God. 

Met deze woorden van Psalm 146 wil ik onze gebeden inleiden vanuit de Bijbel. Hoe zullen 

we bidden vandaag? In dit geloof: Onze hulp is God. Elke kerkdienst beginnen we ermee. 

Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We kijken 

ermee omhoog naar God en stellen ons vertrouwen op Hem. U bent onze hulp. Wees onze 

hulp in ons leven, in deze wereld. Want dat hebben we nodig. Meer dan ooit. Aarzelend 

komen we uit een pandemie. En nu is er oorlog en grof geweld in Oekraïne. Steden worden 

stuk geschoten. Mensen sterven. Miljoenen slaan op de vlucht. Angst komt dichtbij. Wat 

kunnen we doen vandaag? Overal vandaan melden mensen zich aan om te vechten. Heel 

voorstelbaar. Wat kunnen wíj doen vanavond? Ik denk: bidden. Omhoog kijken naar God. 

Onze hoop vestigen op Hem. Onze hulp is God.   

 

Een halleluja in gebrokenheid dia 

Misschien vind je het maar een vreemde keus. Psalm 146 in de wereld van nu. De psalm 

begint en eindigt met een halleluja. Lof aan de Heer! Zing Hem toe! Waar is het besef van 

realiteit? Een toontje later zou wel mogen, nietwaar? Mensen lijden, de wereld staat in 

brand. Ja, het lijkt een vreemde keus. Waar is het besef van de realiteit? Nou, dat besef is er 

wel degelijk in de psalm. Kijk naar de verzen 7 en 8. Het gaat er over verdrukten, hongerigen, 

gevangenen, gebogenen. Die mensen zijn er dus in de wereld van Psalm 146. Deze dichter is 

niet losgezongen van de werkelijkheid. Integendeel. Hij staat midden in de een wereld vol 

met mensen, die op allerlei manieren keiharde klappen kunnen krijgen in het leven dat ze 

leiden. Zomaar. 

Er is weinig veranderd. Ook nu, een kapotte wereld waarin mensen worden verdrukt, 

opgejaagd, leven met honger, neergeduwd worden in allerlei ellende. Ze zijn er. Overal. Ver 

weg. Dichtbij. Maar toch klinkt een halleluja. Een lied tot lof aan God. Want het is zijn 
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wereld, zegt de dichter van Psalm 146. Hij is de Koning, de Schepper. En Hij blijft trouw. 

Daaraan houd ik mij vast, hoor ik deze dichter zeggen. Ik zal mijn God bezingen, zolang ik 

besta. Hoe kapot de dingen zijn, hoe zorgwekkend of angstaanjagend, hoe mensen ook 

lijden. Ik zal halleluja zingen, misschien met een brok in de keel, en een hart zwaar van zorg. 

Maar ik zal het zingen. Dit halleluja in gebrokenheid.  

 

Een halleluja met protest dia 

Nee, Psalm 146 is niet een lied dat de realiteit uit het oog verliest. Eerder wordt die realiteit 

van onze wereld scherp doorzien. We leven in een wereld die wordt beheerst door de 

mensen met macht. Zij draaien aan de knoppen. Zij bepalen wat er gebeurt. Hun plannen 

zetten ze door, ook al gaat het ten koste van miljoenen medemensen. Je ziet het nu toch 

gebeuren, daar in Oekraïne? Eén man met macht, één lullig mensje – en moet je kijken 

welke gevolgen het heeft.  

In die wereld is Psalm 146 een lied van protest. Een halleluja met protest. Protest tegen hoe 

het gaat in de wereld, protest tegen ‘de mensen met macht’. Tegen de manier waarop zij 

met hun plannen zorgen voor onderdrukking, voor ontwrichting. Wie denken ze dat ze zijn? 

Stervelingen, staat in de psalm, stervelingen bij wie geen redding is. Niks meer dan 

stervelingen. Wat kunnen zij? Zij redden niet. Nee, eerder storten zij anderen in de 

ondergang. Vertrouw niet op hen, vestig je hoop niet op hen. Met hun plannen zal het eens 

gedaan zijn.  

Daartegenover God. De enige die een hulp kan zijn. De enige van wie in deze wereld redding, 

verlossing te verwachten is. De enige die te vertrouwen is. De God van Jacob, de Heer die 

hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Dat is het geloof dat klinkt in 

deze psalm. De mannen met macht zullen verdwijnen met hun plannen. Zij gaan het niet 

redden met wat zij bedenken. God is de echte koning. Wie kwaad doen, richt Hij te gronde. 

Daar eindigt de psalm mee. En daarom: halleluja. Een protest tegen de mannen met macht. 

Lof aan God. Hij is koning.  

 

Een halleluja met vertrouwen dia 

En zo is Psalm 146 een halleluja met vertrouwen. Ja, lof aan God. Want Hij is onze hulp. Hij 

heeft de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat daarin is. En Hij keert dat alles 

niet zijn rug toe. Nee, Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij zal er niet bij weglopen. Nooit een 

keer! Hij zal er zijn. Actief en betrokken. Hij zal de strijd aan binden tegen dat onrecht. En zal 

overwinnen.  



Er klinkt geloof in Psalm 146. Geloof dat zich door niks en niemand uit het veld laat slaan. De 

feiten kunnen het tegenspreken. Maar God is er. Hij is de koning die opstaat tegen het 

kwaad. Nee, wat Hij doet gaat niet met tanks, kanonnen, precisieraketten. Hij doet recht aan 

verdrukten, geeft brood aan hongerigen, richt de gebogenen op, beschermt de 

vreemdelingen, steunt de wees en de weduwe. Dat zijn de wapens die God gebruikt. De 

wapens van liefde en ontferming, van genezing en heling. In Jezus heeft het vlees en bloed 

gekregen. En in Jezus is het duidelijk geworden: dit zal de macht zijn die uiteindelijk het 

verschil zal maken.  

Wat kunnen wij doen in onze wereld van vandaag? Met al dat geweld, die spierballentaal, de 

mitrailleurs en raketten? Psalm 146 gaat ons voor. Zolang ik besta, zal ik God bezingen. Hij is 

de Koning, Hij alleen redt, Hij is trouw voor eeuwig en altijd. Vestig je hoop op Hem, de God 

van Jacob, de HEER die alles heeft gemaakt. En ga ondertussen in zijn spoor. Hier en nu in de 

wereld van vandaag. Met de wapens van God. Liefde en ontferming, zorg voor de ander. Zij 

aan zij met Hem. Opstaan tegen onrecht, recht doen aan de verdrukten, brood geven aan de 

hongerigen, de vluchtelingen opvangen, de verwonden helen. We laten ons niet van de wijs 

brengen. Onze hulp is God. En daarom zingen we halleluja, ondanks alles, in gebrokenheid, 

met protest, maar ook in vertrouwen. 

 

Amen 

 


