
Hand 2, 38-39 – Pinksteren 2022 

Opw 720 / 586; groet; gebed; lezen Hand 2, 14-42; preek; Opw 623; ha met Laat ons samen 

één zijn / Hij is Koning; gebed; collecte; Gez 161; zegen 

Bergschenhoek 5.6.2022 

 

De Geest krijgen dia 

 

De geest krijgen. Dat zeg je als iemand ergens door wordt gegrepen en er met enthousiasme 

mee aan het werk gaat of erover praat. Een goed idee, een nieuw doel in het leven. Iets  

neemt je in bezit en zet je in beweging.  

 

In Handelingen 2 gaat het ook over de geest krijgen. Maar dan met hoofdletter. De Geest 

wordt uitgestort. Hij neemt mensen in bezit. Ze krijgen de Geest. Het is te zien en te horen.  

 

Misschien zou jij dat ook wel willen: de Geest krijgen. Je vraagt je af of er wel genoeg 

aandacht voor is. Bij jou zelf, in je kerk. Waar is de blijdschap en het enthousiasme? Je 

verlangt ernaar dat de heilige Geest jou en ons samen in beslag gaat nemen. Misschien ben 

jij voor dat uitbundige juist huiverig. Je kunt niet meteen zoveel met Handelingen 2. Zoals die 

mensen daar vol  vuur raken. Het staat van je af, misschien zelfs tegen. Of het is iets waar je 

voor jezelf aan twijfelt. Is die Geest er ook voor mij? Heb ik van God de Geest gekregen? Het 

lukt mij niet goed om Hem aan te wijzen.  

 

Maar wat is dat eigenlijk: de Geest krijgen? Handelingen 2 kan ons verder helpen. Het 

verhaal van de uitstorting van de Geest. Hoe krijg je de Geest? 

 

Wat moeten we doen? dia 

 

Daar staan de mensen. Samengedromd om Petrus heen. Joden die in Jeruzalem wonen, 

afkomstig uit ieder volk op aarde, vertelde Lukas. Vreemde dingen waren gebeurd. Het 

geluid van een hevige windvlaag, een huis met mensen erin die vlammen op hun hoofd 

hadden en spreken in allerlei vreemde talen. Dat maak je niet elke dag mee.  

 

Dan neemt Petrus het woord. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, zegt Petrus, de Geest van 

God, is uitgestort, lang geleden door profeten aangekondigd. De laatste fase van de 

geschiedenis is aangebroken. God heeft Jezus gezonden om deze nieuwe tijd te laten 

beginnen. Maar wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben Jezus laten kruisigen en doden, zegt 

Petrus tegen die Joden daar. Harde woorden. Het zal je gezegd worden: Gods gezalfde 



hebben jullie vermoord. Maar, zegt Petrus, God heeft Hem tot leven gewekt. Nu zit Hij aan 

de rechterhand van God en vandaar heeft Hij zijn Geest over ons uitgegoten. Dat is wat jullie 

vandaag zien en horen. 

 

Dat komt binnen bij de mensen rondom Petrus. Lukas vertelt: Ze waren diep getroffen. In het 

hart geraakt. De schellen vallen hen van de ogen. Wat hebben we gedaan? Ze zullen zich 

Jezus nog goed hebben herinnerd. Het was nog maar 50 dagen geleden dat Hij aan het kruis 

werd gehangen. Misschien hadden ze zelf staan schreeuwen op het tempelplein: Kruisig 

Hem! 

 

En daarom: wat moeten wij doen? Ze beseffen hoe diep ze gezonken zijn. Ze hebben God 

verraden. Schuldig en verloren staan ze daar. Radeloos. Wat moeten we doen? Dat is de 

vraag waar Pinksteren dus op uitmondt. Waar Pinksteren op uit moet monden. Toen bij die 

mensen rondom Petrus. Nu bij jou en mij. Dat je opeens ontdekt dat je redding nodig hebt. 

Dat er een God moet zijn die je bevrijdt van je schuld. Jou omhoog trekt uit de diepte. 

Schuldig en naakt sta je voor God. Pinksteren wil je nederig maken. Zodat je vraagt: Wat 

moeten wij doen?  

 

Terug naar de vraag van het begin. Hoe krijg je de Geest? Ga op je knieën en strek je armen 

uit naar God. Dat is het begin. Ik zeg maar meteen: daar ben ik niet goed in. Heel veel van 

jullie, denk ik. Maar zonder dit kun je de Geest niet krijgen. Zullen we het dan ook vaker 

doen, alleen of samen? 

 

Kom tot inkeer dia 

 

Wat moeten wij doen, vragen de mensen. We dachten dat we goed zaten, maar het bleek 

helemaal niet zo te zijn. Als we op deze weg verder gaan daveren we in de richting van het 

ravijn. Er is maar één manier om te voorkomen dat je erin valt. Omdraaien, een andere weg 

kiezen. Dat zegt Petrus: Kom tot inkeer. Wat moeten wij doen, vragen ze. Petrus zegt: kom 

tot inkeer.  

 

Bekeer je, dat is wat Petrus zegt. De heilige Geest is uitgestort. Wil je de Geest krijgen? Dan 

moet er door jou een andere weg worden gekozen. Jouw eigen weg leidt tot je ondergang, 

tot de dood. Dat is scherp gezegd. Hoe komt dat bij jóu eigenlijk binnen? Bevraag jezelf. Zit ik 

op de goede weg? Of ga ik liever mijn eigen weg, misschien met een vroom sausje 

eroverheen? Dat zou niet vreemd zijn. Echt omdraaien, doe jij dat, en ik? Petrus is crystal 

clear. Kom tot inkeer, verlaat je eigen pad en kies voor de weg van God, dan ben je op weg 

om de Geest te krijgen. 



 

Ik vind het heel bijzonder dat Petrus’ toespraak hierop uit loopt. Wat is de toepassing van 

zijn Pinksterpreek? Dit dus: Kom tot inkeer. Bekeer je. Het is een boodschap die wij vandaag 

niet zo graag horen. Ik ben dus niet goed bezig. Het klinkt als iets van vroegere tijden. Het is 

ook niet meteen wat je bij Pinksteren verwacht. Pinksteren is toch het feest van vreugde en 

blijdschap, van mensen die helemaal enthousiast worden voor God? Bekeer je – hoe past dat 

bij die vreugde en blijdschap van Pinksteren?   

 

Ja, dat is een goede vraag. Maar waar komt dat enthousiasme vandaan, de vreugde en 

blijdschap om de Geest? Wat kan dat anders zijn dan hierom: Ja, wij hebben het verbruid bij 

God, maar Hij zoekt ons op, aanvaardt ons in liefde, komt met zijn Geest in ons wonen. Als 

dat geen feest waard is! En zo wordt het Pinksteren.  

 

Hoe krijg je de Geest? De Geest krijg je in de weg van nederigheid: toegeven, erkennen dat 

mijn eigen pad tot de ondergang leidt, en dan omdraaien, dat eigen pad verlaten en willen 

gaan op de weg van God.  

 

Draai je om naar Jezus dia 

 

Tot inkeer komen. Willen gaan op de weg van God. Maar vertel eens, wat betekent dat in de 

praktijk? Hoe doe je dat? 

 

Petrus laat het zien. Draai je om naar Jezus. Om Hem gaat het. Heel apart eigenlijk. Die 

toespraak van Petrus gaat helemaal niet over de Heilige Geest, wie Hij is en wat Hij doet. 

Petrus’ toespraak gaat van a tot z over Jezus. Zo zit dat verhaal van Petrus in elkaar. Vandaag 

begint een nieuwe tijd, zegt Petrus aan het begin. De laatste fase van de geschiedenis, het 

tijdperk van de Geest. En dat tijdperk van de Geest is het tijdperk van Jezus. Over de hele 

wereld heen gaan mensen hun leven geven aan Jezus. Overal zal zijn macht gevoeld worden. 

Nu zal het gaan gebeuren. En de Heilige Geest gaat daarvoor zorgen.  

 

Dit is zo typisch de Heilige Geest. Hij is niet bezig voor zichzelf. Maar altijd voor Jezus. Hij 

stelt Jezus centraal. Vestigt alle aandacht op Hem. En Hij zegt: Laat je door Hem redden. Laat 

Hij de Heer zijn van jouw leven.  

 

Petrus zegt het zo: Laat je dopen in de naam van Jezus. Onderdompelen, zo kun je dat lezen. 

De doop als een soort afbeelding van heel je leven. Niet alleen dat ene moment. Maar ik, jij, 

in ons hele bestaan: kopje onder gaan in Jezus, ondergedompeld worden in Hem. Pinksteren 

wil daarbij uitkomen. Dat dit met mensen gaat gebeuren. Met jou, met mij, met ons samen: 



wij, deze kerk, deze wereld verbonden aan Jezus. Dat je Hem gaat volgen. Op alle gebieden 

van het leven. Vul het maar in. Ik thuis, op school, werk, in de liefde, in mijn omgaan met 

andere mensen,  ik in deze wereld, in heel mijn leven. Jezus mijn Heer. Dat wil de Geest tot 

stand brengen.  

 

Hoe krijg je de Geest? Laat je onderdompelen in Jezus, laat Hem jouw Heer zijn, jouw 

Redder. Is dat ook wat jij wilt? Wat jij doet?  

 

Dan krijg je de Geest dia 

 

En dan krijg je de Geest, zegt Petrus. De Heilige Geest zal jullie geschonken, dat belooft God. 

Ook aan jou. Evenals voor jullie kinderen en voor allen die God onze Heer tot zich zal roepen. 

Jij komt in beeld. Ik. Wij samen. Je zult de Geest krijgen. Hij zal aan jou gegeven worden in de 

weg van inkeer en onderdompeling in Jezus.  

 

Het is een belofte. Geen vage toezegging, een wens, een idee. Een belofte van God. Beloften 

van God staan als een huis. Die maakt Hij waar. En Hij is niet kieskeurig, alleen voor die 

Joden rondom Petrus. Dat is ook alweer zo typisch voor het tijdperk van de Geest. Iedereen 

mag erbij. God zal de mensen bereiken. Over de hele wereld. Gods grote verlangen wordt 

werkelijkheid. Van het begin af aan heeft Hij de hele aarde gezocht. Hij werft om het hart 

van ieder mens op deze aarde. Met zijn Heilige Geest zet God daar vol op in.   

 

Zeg dus nooit ‘Gods Geest is niet voor mij bestemd’. Want God belooft het. Aan iedereen – 

allen, zegt Petrus – dat gaat ook over jou. Zeg ook nooit ‘Gods Geest is alleen waar 

uitbundigheid is’. In Handelingen 2 zie je, dat Gods Geest komt in de weg van nederigheid en 

je knieën buigen voor Jezus. En dàt zal leiden tot uitbundigheid. Zeg ook nooit ‘Ik moet 

zorgen dat die Geest van God in mij komt, ik doe daar te weinig voor’. De Geest wordt aan je 

gegeven, zegt Petrus. Het begint niet bij jou. Hij wordt uitgestort. En als jij dan je armen in de 

lucht steek, beseft dat je redding nodig hebt en je omdraait naar Jezus – dan geeft God zijn 

Geest.  

 

Ik hoop dat je nu voelt, in ieder geval beseft: De heilige Geest trekt aan jou. Hier en nu. Dit is 

wat je vandaag kunt zien en horen. Hij spreekt je aan: Kom, besef dat je redding nodig hebt, 

draai je om naar Jezus, dan zal Ik in jouw leven komen. Voel je hoe Hij aan je trekt? Kom tot 

inkeer en laat je onderdompelen in Jezus, zo krijg je de Geest!  

 

Amen 

 


