Hand 2, 1-13 — pinksteren 2021

Votum/ groet; WK 197 (Gez 105): 1-3, 9; gebed; LB 682; lezen Hand 2, 1-13; kimo; De
wind steekt op https://www.youtube.com/watch?v=0VpLOWtEyeo&ab channel=Sela; preek;

WK 206; filmpje Mission; gem gebed; filmpjes stenen; LB 687; zegen; collecte met
muziek

Bergschenhoek 21.5.2021

Gods adem in jouw leven .

Het is niet altijd makkelijk om grip te krijgen op de Heilige Geest. Wie is Hij nou
precies en wat doet Hij in mijn leven? Ik merk dat als ik met jongeren in gesprek ga
over de Heilige Geest. Bij de Vader en de Zoon kan ik me nog een beeld vormen,
zeggen ze, maar bij de Heilige Geest duidelijk minder. Ik merk ook bij de meer
volwassen gemeenteleden soms iets van aarzeling als het gaat over de Heilige Geest.
Ik leid maar een gewoon leven met z'n ups en downs. Heb ik de Geest ontvangen,
ben ik vol van Hem? Dat bruisen van de Heilige Geest zoals dat in het kindermoment
naar voren komt, ja, dat heb ik ook niet altijd. Mis ik iets?

Handelingen 2 helpt dan ook niet altijd. Zo uitbundig als de Heilige Geest komt. Het
geluid van een orkaan en vuurvlammen op de hoofden van Jezus’ volgelingen,
spreken in vreemde talen... Later in Handelingen, dat het huis gaat beven waar
christenen samen zijn in gebed en vervuld worden van de Geest. Zo komt dus de
Geest. Met kracht en vuur. Met overvloed. Maar ik heb dat nooit zo meegemaakt. De
Heilige Geest, die toen op de Pinksterdag werd uitgestort, wat kan ik van Hem
merken?

Daarom wil ik op deze Pinksterdag proberen de Heilige Geest wat dichterbij jullie te
brengen. Voor zover je dat nodig hebt... Maar in ieder geval: dat jij en ik samen Hem
gaan zien en herkennen. Niet alleen bij anderen. Maar ook heel persoonlijk, bij jou en
bij mij. En ik zet daarbij boven deze preek: De Heilige Geest — Gods adem in jouw

leven!

De adem die leven geeft.

En ik wil daarbij maar eens heel basaal beginnen. Niet meteen met dat uitbundige
van de Pinksterdag. Want ook voor die Pinksterdag is de Heilige Geest allang bezig.
Hij kwam niet pas toen in mensen en in de wereld. Hij was er zelfs al bij de schepping
van hemel en aarde. Heel lang geleden dus.



https://www.youtube.com/watch?v=0VpLOWtEyeo&ab_channel=Sela

Ik lees dat in Genesis 1: 2. Het begin van de hemel en de aarde. En dan staat er: ‘De
aarde was nog woest en leeg, duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde
over het water’. Dat kun je trouwens ook vertalen met: een geweldige wind waaide
over het water. Die vertaling vind je in de Bijbel in Gewone Taal. Maar ik kies voor de
Heilige Geest. Zoals de NBV. Ik zie erin hoe de Heilige Geest betrokken was bij de
schepping van hemel en aarde. Voorbereidingen trof als het ware. Het plan
uitbroedde van hoe het allemaal kon worden.

Ook bij de schepping van de mens kom je de Heilige Geest tegen. In Genesis 2: 7
staat: ‘God blies de mens de levensadem in de neus’ (Gen. 2: 7). Volgens mij een
verwijzing naar de Heilige Geest. God blaast zijn adem en zo wordt de mens een
levend wezen. Later zegt Job dat ook: ‘De Geest van God heeft mij gemaakt, de adem
van de Ontzagwekkende doet mij leven’ (Job 33: 4). Dat een mens leven kan, ademen,
dat komt door de Geest. En niet alleen leven van mensen, maar ook leven in de
natuur. Dat kom je tegen in Psalm 104: 30: "Zend uw Geest uit over de aarde, en alles
komt tot leven’. De Geest geeft leven, geeft groei en bloei. Fascinerende gedachte
vind ik dat. Ik zie niks van de Heilige Geest! Dan zeg ik: Ga naar buiten, kijk naar de
bloemen en de vogels, je ziet de Geest in actie. Ik merk niks van de Heilige Geest!
Dan zeg ik: Haal es diep adem en je voelt Hem in je. In elke ademhaling is Hij
aanwezig! Want de Heilige Geest is Gods adem in jouw leven!

Maar het echte leven is bij Jezus .

Maar het leven raakt besmeurd. De lucht vervuild. Giftige dampen komen vrij. Wij
mensen kozen voor het kwaad. We ademen niet meer de zuivere lucht van de Geest
in. Maar ook de vieze lucht van: zonde, kwaad en egoisme. Mensen gaan dood aan
die lucht, ze raken van God afgesneden. De aantrekkingskracht van die lucht is groot!
Maar God kan dat niet aanzien. Hij heeft zoveel moois voor ons mensen bedacht.
Daarom komt er in het Nieuwe Testament iets bij. God geeft nieuwe adem. Jezus
herstelt het leven. De vieze lucht maakt plaats voor de zuivere lucht, als je gaat
geloven in Jezus.

Daarom zei Jezus tegen zijn discipelen, vlak voordat Hij ging lijden en sterven: ‘De
Heilige Geest zal komen en Hij zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal
Jullie bekend maken wat Hij van Mij heeft en Mij eren’. Je leest het in Johannes 16: 12-
15. Mijn Geest geef Ik jullie, zegt Jezus dus, om alle aandacht te richten op Mij. Wil je
echt leven, dan moet je dus bij Jezus zijn. En, zegt Jezus dus, dat gaat de Heilige
Geest doen, jou naar Jezus duwen, jouw aandacht richten op Jezus.



Kijk, dit beeld maakt iets duidelijk . Mijn catechisanten kennen het inmiddels... Een
toren in het licht. Het licht dat de toren verlicht komt van een schijnwerper. De toren
is Jezus. En de schijnwerper is de Heilige Geest. Hij laat alle licht vallen op Jezus. Ik
noem dat de core-business van de Heilige Geest. Hij verbindt mensen aan Jezus. Hij
laat ons hart kloppen voor Hem! Zodat jij en ik gaan leven in de volle waarheid, de
waarheid die Jezus is.

Lieve mensen, het is het allerbelangrijkste wat de Heilige Geest doet. Nieuwe adem
geven om te leven. Adem van Jezus. Zuivere lucht van vergeving en liefde. Zo is de
Geest Gods adem in jouw leven. Hij is de adem die ervoor zorgt, dat jij, mens, weer
op adem kunt komen, herademen, opgelucht ademhalen. Jezus redt mij en ik mag

horen bij Hem!

De Geest vult met Jezus .

Nou, en kijk, dat is precies wat er gebeurt op de Pinksterdag! De Heilige Geest maakt
mensen vol met Jezus. Vandaar die krachtige tekenen en uitbundigheid: wind, vuur
en mensen zichtbaar onder Gods invloed! Het gaat er niet mondjesmaat aan toe. De
Geest is krachtig en sterk en Hij geeft een bruisend leven. Mooi in beeld gebracht in
het kindermoment! Kijk hoe dat gaat. Al die volgelingen daar in dat huis beginnen te
spreken, vol van de Geest. Waar zal dat over zijn gegaan? Ja, ik denk over God, wie
Hij is en wat Hij doet. Dat Hij nieuw leven geef in en door Jezus. Kijk naar de
toespraak die Petrus houdt. Die gaat van a tot z over Jezus. Lieve mensen, zegt
Petrus, dit is het verhaal van redding, voor jullie en iedereen die het horen wil, het
verhaal van Jezus. Het eindigt ermee dat mensen zich laten dopen en gaan geloven in
Jezus.

Lieve mensen, dat is vol worden van de Geest. Je wordt geraakt door Jezus. Je ogen
gaan open voor Hem die jou wil redden. Je hart wordt naar Hem toe getrokken. Je
wilt je aan Hem verbinden. Het gaat bruisen van Jezus in je leven. Je wilt het delen.
Anderen erover vertellen. Zodat ook zij hun leven geven aan Jezus. Zie je? Het is
precies wat Jezus al zei tegen zijn discipelen: Als de Geest komt, dan zal Hij jullie de
weg wijzen naar de waarheid, Hij zal bekend maken wat Hij van Mij heeft en zo zal Hij
Mij eren. Je ziet het gebeuren op de Pinksterdag!

. Later in het Nieuwe Testament zie je hetzelfde. Laat de Geest je vervullen, zegt
Paulus in Efeziérs 5, 18. En hij bedoelt daarmee dat je een leven gaat leiden dat vol is
van Jezus, dat beantwoordt aan Hem. Zo werkt de Heilige Geest. Hij geeft wil een
nieuwe levensadem, nieuwe adem om op te leven. Dat je ertoe komt om te zeggen:



Ik adem niet langer die giftige en vervuilde lucht in van 'ik leef voor mezelf’, 'ik doe
wat ik wil'. De lucht van Jezus gaat je vullen. Zuivere lucht van vergeving, genade,
liefde voor God en mensen.

En dat wil Hij ook bij jou doen .

En dat wil Hij ook doen bij jou en bij mij. Precies hetzelfde. Net als toen. Met dezelfde
kracht en overvloed. Jezus gaat bruisen in jouw leven. Jezus gaat bruisen in de kerk.
Denk daarbij aan de schijnwerper. En weet je, in dat beeld ziet nog iets moois. Want
als je in het donker naar die toren kijkt, dan zie je vooral die verlichte toren. Je ziet
niet meteen de schijnwerper die het licht geeft. Ik denk dat dat precies past bij de
Heilige Geest. Hij wil niet zelf op de voorgrond staan. Hij trekt geen aandacht voor
zichzelf, maar altijd voor Jezus.

Zo gaat Hij bezig. Op allerlei manieren. Als het licht maar valt op Jezus. Hij kan dat
doen met bijzondere tekenen, met krachtig ingrijpen. Zoals toen op de Pinksterdag.
En zoals vandaag soms nog steeds gebeurt. Maar het kan ook anders. Meer op de
achtergrond, zou ik zeggen. In de weg van leren geloven in en vertrouwen op Jezus.
Dat je merken gaat dat Jezus steeds belangrijker wordt in je leven. Misschien met
vallen en opstaan en niet altijd even krachtig en sterk. Maar de Heilige Geest houdt
vol. Hij werkt echt! Via je ouders die over Hem vertellen. Via de kerk die Jezus in het
middelpunt zet en waar we elkaar op allerlei verschillende manieren bemoedigen en
aanvuren om op Jezus te blijven vertrouwen. Via liederen, gesprekken die je moed
inspreken, via de Bijbel waarin de woorden staan die je raken. Lieve mensen, de Geest
is zo veelzijdig. Hij kan overal komen en alles gebruiken.

En Hij doet het, ik weet het zeker. Ik zie het gewoon. In jullie leven bijvoorbeeld. Ik zie
hoe jullie blijven geloven en je vertrouwen stellen op Jezus. Ik zie het in het leven van
anderen die Jezus leren kennen en in Hem gaan geloven. Het gebeurt. Overal en
wereldwijd. En daarom, alsjeblieft, laten we die adem van de Geest zoeken en Hem
inademen. Je weet wat er gebeurt als je je adem inhoudt. Dat is levensgevaarlijk.
Inademen geeft lucht. De Heilige Geest inademen geeft leven. Haal es diep adem.
Adem de lucht in van de Geest. Want zo wordt het waar en werkelijk, toen en nu: de

Heilige Geest, Gods adem in jouw leven!

Amen



