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Wat zegt een wolk? Dia  

Jongens en meisjes, om bij jullie te beginnen. Ik wil jullie iets vertellen en iets laten zien. En 

misschien vinden jullie ouders het ook wel interessant… Ik wil het met jullie even hebben 

over wolken. Wolken zie je elke dag. Vaak zien ze er heel verschillend uit. Weet je dat 

wolken iets te zeggen hebben? Aan wolken kun je namelijk zien wat voor weer het is, of 

wordt. Kijk, deze wolken heten cirrus dia. Die noemen we ook wel sluierbewolking. Deze 

wolken zeggen: het is lekker weer en dat blijft nog even zo. Een leuke wolk dus… En kijk, 

deze wolken zien we heel vaak dia. Een echte Nederlandse wolkenlucht zeggen we dan. 

Deze heten cumulus. Of: schapenwolken. Die kunnen groot zijn, maar ook klein, zoals deze 

dia. Deze wolken zeggen: het kan prima weer zijn, maar als wij dikker worden komt er regen 

uit. En die kleine schapenwolkjes zeggen: Pas op, het weer kan binnenkort omslaan. Heb ik 

ook nog een andere wolk, deze dia. Deze heet cumulonimbus. Geen fijne wolk. Deze wolk 

zegt: het gaat hard onweren. Dus als je die ziet, kun je beter gauw naar binnen. Zie je? 

Wolken hebben iets te zeggen.  

Dia En op Hemelvaartsdag werd Jezus opgenomen in een wolk. Daar heb ik geen plaatje 

van, jammer genoeg… Had ik best willen weten wat dat voor wolk was. Maar, ook die wolk 

heeft iets te zeggen. Weet je wat? Het heeft niks met het weer te maken. Maar alles met de 

Here Jezus. Deze wolk zegt: Ik ga nu wel weg, maar Ik kom terug. En in de tussentijd ben Ik 

altijd bij jullie. Je zult nooit meer alleen zijn. Weet je? De wolk waar Jezus in verdween, ik 

vind het zelf de mooiste wolk die er is!  

 

Wat staan jullie naar de lucht te kijken? Dia  

Een groep mannen staat op een berg. Even buiten Jeruzalem. Ze kijken naar de hemel. Zo-

even is Jezus verdwenen in een wolk. Nu staren ze Jezus. Is Hij echt weg? Komt Hij ooit nog 

terug? Ze weten het niet. En dan zijn er twee engelen. Twee engelen die tegen die mannen 

op de berg zeggen: Wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in 

de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben 

zien gaan. Daarmee verleggen die twee engelen de blikrichting van Jezus’ discipelen, die 

mannen op de berg. Nastaren mag uitzien worden. Naar de hemel kijken hoeft niet. Je mag 

juist hier op aarde verder gaan, in geloof en in vertrouwen. Omdat Jezus in de hemel is. Leef 

je leven maar, volg Jezus, in verwachting van zijn komst. Hij zal terugkomen, ga daar maar 



van uit. Dat is de boodschap van Hemelvaart. Een boodschap die rust mag geven en 

vertrouwen.  

 

Wij kijken Hem na dia 

Maar toch blijft Hemelvaart altijd voelen als een soort van afscheid. Jezus is weg. Hij is niet 

meer bij ons op aarde. Dat is het gevoel dat kan horen bij deze dag. Zoiets als dat je een 

paar dagen samen bent geweest, met familie of met vrienden, en dat je nu weer uit elkaar 

gaat. Kunnen we ons trouwens niet veel meer bij voorstellen, dat dat kon, maar goed… En 

dan neem je afscheid van elkaar. Je gaat weer ieder je eigen leven in. Misschien kijk je hen 

nog na, je zwaait tot ze uit zicht zijn verdwenen. Daag! 

Het lijkt een beetje op hoe Jezus’ discipelen daar staan. Ze kijken omhoog naar de lucht. 

Jezus gaat weg. Nu is Hij niet meer bij hen. En hun verwachting was zo groot. Wanneer gaat 

u Gods rijk op aarde vestigen, vroegen ze. Gaat het nu gebeuren? Maar nee dus, Jezus gaat 

weg. Wat komt er van dat koninkrijk terecht? Zoals wij kunnen denken en voelen. Juist bij 

hemelvaart. Had Jezus niet beter op aarde kunnen blijven? Was dat niet mooier geweest? 

Met Jezus op aarde, had Hij mij beter kunnen helpen, ons samen de weg wijzen, hier op 

aarde ingrijpen als het moet, en dat koninkrijk van God op onze aarde vestigen. Wat hebben 

we aan Jezus in de hemel?  

Nu gaat Hij weg. Hij verdwijnt achter een wolk. En wij, wij blijven achter op aarde. Wij kijken 

Jezus na. We staren Hem na. Weg is Hij. 

 

Maar Hij is niet weg dia 

Is Jezus nu weg? Dat is de vraag die je stellen kunt bij zijn hemelvaart. Of het is een zorg of 

een angst die je voelt. Nu staan we er wel erg alleen voor. En ik heb Hem zo nodig in mijn 

leven… Misschien dat de discipelen dus ook zo naar de hemel stonden te staren. Waarom 

gaat Hij weg?  

Maar dan zijn er dus die engelen. Zij vertellen wat er aan de hand is. Jezus weg, verdwenen? 

Nee, zeggen ze, dat mag je anders zien. Hij is uit jullie midden in de hemel opgenomen. En dat 

betekent niet: Hij is weg. Juist niet. In de hemel opgenomen worden betekent: bij God zijn, 

in het centrum van de macht zeg maar, zijn de allergrootste en -hoogste plek die er is. En zo 

vanuit de hemel aanwezig. Jezus is bij God. Om alles op aarde te leiden en te besturen. Om 

overal te zijn met zijn macht en kracht. Weg? Verdwenen? Juist niet. Jezus is nu juist 

dichterbij dan ooit!  

In Lukas 24 wordt ook verteld over Jezus’ hemelvaart. En dan staat er: Terwijl Hij hen 

zegende ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen (Luk. 24: 51). Dat vind ik zo 

mooi om te lezen. Zo ging Jezus naar de hemel: terwijl Hij hen zegende… Het laatste beeld 



dat de discipelen van Hem krijgen. Jezus is niet weg. Hij is dichtbij. Al zegenend. Er zijn 

handen boven mijn hoofd, en dat van jou. Handen die beschermen en die mij vasthouden. 

Juist vanuit de hemel kan Jezus dichtbij ons allemaal zijn.  

 

Hij komt terug dia 

Lijkt mij belangrijk om te weten! Hemelvaart betekent zeker niet dat Jezus weg is. En al 

helemaal niet dat Hij daar voor altijd blijft. Hij in de hemel en wij op aarde. Voor altijd 

gescheiden. Nee, zeggen de engelen: Hij zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem 

naar de hemel hebben zien gaan. Lieve mensen, dat is alweer zo bijzonder. Met hemelvaart 

zien we Jezus gaan. Het lijkt erop als Hij de gaande man is. De man die vertrekt. De leider 

van een land of de directeur van een bedrijf die afscheid neemt. Nee dus. Jezus is niet de 

gaande, maar de komende man. Hij is degene die eraan komt. Met hemelvaart wordt het 

duidelijk: Hij komt terug! 

In de hemel is Jezus volop bezig met die terugkomst van Hem. Ik weet het zeker. Hij maakt 

alles klaar voor dat moment. Hij treft de voorbereidingen. Achter de schermen van deze 

wereld gaat Jezus door met het koninkrijk van God. En op een dag zal God zeggen: Het is 

zover, nu gaat het gebeuren, alles wordt nieuw. En Jezus komt terug. Verschijnen zal Hij als 

koning van hemel en aarde. Ik zou zeggen: vanaf hemelvaart is er nog maar één ding dat 

nog echt moet gebeuren: Jezus komt terug.  

Om het even in beeld te zeggen. Hemelvaart is niet de bel die een afscheid inluidt. De 

zoemer die zegt: het lesuur is afgelopen, ga maar naar huis, hier gebeurt niks meer. Eerder 

de gong in een theater die mensen vraagt om weer plaats te nemen in de zaal. Het laatste 

bedrijf komt eraan. Ga zitten om het te zien. Nieuwsgierig en benieuwd neemt iedereen 

plaats. In die situatie leven we nu. De gong heeft geslagen. Jezus is in de hemel. Het laatste 

bedrijf komt eraan. Nastaren hoeft niet meer. Nastaren mag uitzien worden. Uitzien n aar 

Jezus’ komst.  

 

En daarom kunnen wij verder dia 

En als dat allemaal klopt, ja, dan hoef je niet meer naar de hemel te blijven kijken. Bang en 

bezorgd. Zoals de discipelen te horen krijgen. Wat staan jullie naar de hemel te kijken? 

Nastaren mag uitzien worden. En uitzien betekent in de Bijbel nooit: de hele dag uit het 

raam kijken. Komt Hij er al aan? Nee, uitzien betekent leven in verwachting. Niet met het 

hoofd in de wolken gaan lopen, maar met de voeten op aarde. In een rustig en zeker geloof: 

met Jezus in de hemel komt het hier op aarde goed.  

En dus, toe maar, ga je leven in. Wat de discipelen ook doen. Ze kunnen verder. Niet in 

angst of paniek, maar in hoop en verwachting. Geweldig dat Jezus in de hemel is en met zijn 



zegen altijd dichtbij. Nu kan ik mijzelf geven in het hier en nu. Ik hoef Gods rijk niet op aarde 

te brengen, dat doet Jezus wel vanuit de hemel. Ik mag gewoon rustig leven en werken in 

zijn dienst. Gewoon de dingen doen die horen bij Jezus. Want die hebben de toekomst 

vanaf nu! Hier op deze aarde mag ik de liefde van Jezus uitstralen. Een mens zijn die leeft 

met hoop. Ik hoef niet bang te zijn of het ooit allemaal nog goed komt. Het komt goed. 

Want Jezus is in de hemel. 

Dat betekent Hemelvaart, lieve mensen. Wij kunnen verder. Ik roep jullie op. Ga maar. Leef 

en vertrouw op Jezus. Hij zegent je. En Hij zal je bezielen met zijn Heilige Geest die Hij ook 

nog geeft. Straks met Pinksteren. Die mag jij ontvangen. Daar ga ik om bidden. Net als de 

discipelen doen. Man, wat een mooie dag is dit! Nu weet ik zeker: Jezus laat mij nooit los. En 

jou ook niet. Jezus in de hemel? Dan kan ik hier op aarde verder! 

 

Amen 

 


