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Wie is Jezus volgens jou? 

 

Wie is Jezus volgens jou? Ik nodig jullie uit om daar voor jezelf over na te denken. Op de 

beamer staan een paar suggesties. Jezus is voor mij: ‘Gods zoon die voor mij stierf’, ‘De 

Heer die mijn leven leidt’, ‘Degene aan wie ik mijn leven toevertrouw’, ‘Hij die mij naar 

de hemel brengt’, ‘Hij die mij nieuw leven geeft’. Kies er een uit. Als je iets anders zegt, 

dan mag dat natuurlijk ook. En deel het eens met iemand naast je. Welke heb je gekozen, 

en wat maakt dat je voor die koos? 

 

(….) 

 

Wie is Jezus volgens jou? Die vraag stelt Jezus aan zijn leerlingen in Marcus 8. ‘Wie 

zeggen jullie dat Ik ben?’ Wie ben Ik volgens jullie? Over die vraag wil ik het hebben met 

jullie. Rondom vier sleutelmomenten in het verhaal. Laten we gaan kijken.  

 

Wie zeggen jullie dat Ik ben? 

 

‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Mooie vraag. Je zou er mee de straat op kunnen 

gaan. Straatinterviews houden met willekeurige voorbijgangers. Wie denk jij dat Jezus is? 

Ik denk dat je hele verschillende antwoorden zou horen. Een goed mens. Een verzonnen 

persoon. Een voorbeeldfiguur om naar te leven. Misschien zou je ook iemand 

tegenkomen die zou zeggen: Gods zoon, mijn Verlosser.   

 

Ook in Jezus’ tijd hadden de mensen hun mening over Jezus. Ze zagen Hem bezig. En het 

maakte indruk. Jezus was niet zomaar iemand. Dat was wel duidelijk. Jezus is benieuwd: 

Wat horen jullie terug bij de mensen over Mij? Nou, zeggen ze, Johannes de Doper, Elia, 

of een profeet. Misschien is Jezus wel een van onze grote profeten die in een andere 

gedaante terug komt. De mensen hebben best respect voor Jezus. Hij is een groot 

profeet. Dat kun je niet van iedereen zeggen. Maar meer is Hij ook niet.  



 

Het is een vraag waar je over kunt discussiëren. Wie is Jezus eigenlijk? Er wordt al 2000 

jaar over gediscussieerd. Duizenden theologen hebben er boeken vol over geschreven. Je 

kunt er van afstand over praten. Een mening hebben. Maar waar Jezus echt benieuwd 

naar is: wie zeg jij dat Ik ben? Oké, dit zeggen de mensen. Maar wat zeggen jullie, wat 

zeg jij?  

 

Een heel andere vraag is dat. Een persoonlijke vraag. Je kunt je niet achter anderen 

verstoppen. Je kunt er geen betoog over houden. Het gaat niet meer om een mening, 

maar om geloof. Je kunt hem alleen maar zelf beantwoorden. Dat is de vraag die Jezus 

stelt: Wie ben ik volgens jou? Jezus vraagt niet: Hoeveel weet jij van mij, leef jij wel goed, 

ben je het met Mij eens… Nee, wie zeg jij dat Ik ben? That’s the question. Want dat is 

vragen naar de kern. Wie ben Ik nou echt volgens jou? 

 

U bent de Messias 

 

Hoe zal dat gegaan zijn? Jezus dropt de vraag. Misschien waren ze even stil, de 

leerlingen. Ja, wie is Jezus volgens mij? Niet eens zo’n makkelijke vraag. Dan is het mooi 

om te lezen hoe Petrus blijkbaar niet heel erg lang hoeft na te denken over zijn 

antwoord: ‘U bent de Messias’. Heel simpel. U bent de Messias. Punt. 

 

Het lijkt een simpel antwoord. Maar in die tijd was het best een gevaarlijk antwoord. De 

Messias, de Gezalfde van God – Christus dus in het Grieks – zou iemand zijn die de macht 

in het land zou herstellen. Weg met de bezetter. Weg met de Romeinen dus. Dus nee, 

zeg dit maar niet al te hardop…  

 

Tegelijk is het een antwoord waar alles in mee komt. Messias. De beloofde van God. Hij 

gaat alles nieuw maken. Hij brengt Gods koninkrijk. Hij is de Redder, de Verlosser van de 

wereld. Dé Messias. Daar is er maar één van. Jezus is niet een van de velen: een profeet, 

een bijzonder persoon, een goed mens. Hij is de Messias. In Hem komt God zelf op 

aarde. Bij Hem komt alles goed. Hij brengt mij terug bij God. 

 

Recht uit het hart. Typisch Petrus. Meteen in de roos. U bent de Messias. En best 

bijzonder, want wat had Petrus van Jezus gezien? Hetzelfde als ieder ander. En die 

andere mensen zeggen allemaal: Hij is een groot profeet. En Petrus zegt: U bent de 

Messias, de zoon van God.  



 

Dan ben je een echte volgeling van Jezus. Als je kleur wil bekennen over Jezus. Iemand 

zei eens: ‘Om te begrijpen van christen zijn is, moet je te midden van de mensen naar 

één Iemand durven wijzen en over Hem zeggen: Hij is God’1. Dat kan best eng zijn. 

Mensen om je heen zeggen hele andere dingen. Een bijzonder mens. Durf je meer te 

zeggen? In die menigte gaan staan en Jezus aanwijzen: Hij is God. Daar is moed voor 

nodig. Moed, maar vooral geloof. Zeg jij het Petrus na? 

 

Ga weg achter Mij satan 

 

Mooi antwoord van Petrus. Je zou verwachten dat Jezus zegt: Goed gezegd Petrus, ga 

dat maar vertellen aan de mensen… Maar nee: ‘Hij verbood hun uitdrukkelijk om met 

iemand hierover te spreken’. Waarom is dat nou?  

 

Ik denk dat het zo zit. Petrus en de andere leerlingen moeten eerst nog leren wat het 

eigenlijk betekent dat Jezus Messias is. Daar hebben ze nu nog geen flauw benul van. Pas 

als ze het begrepen hebben, kunnen ze er met anderen over praten. Want Jezus is een 

totaal andere Messias dan de mensen denken. Misschien zelfs een Messias die je 

helemaal niet wilt.  

 

‘Jezus begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden’, vertelt Marcus 

dan. Hij zou verworpen worden, gedood zelfs. Voor het eerst dat Jezus daarover begint. 

Ik zal lijden en sterven. Het slaat in als een bom. Om te beginnen bij Petrus. En daarom 

neemt Petrus Jezus apart en begint Hem fel terecht te wijzen. Hij geeft Jezus een 

uitbrander, zo kun je dat zeggen. Dat mag U niet zeggen, dat is niet wat God wil. Een 

Messias die lijdt, sterft – onmogelijk. Gods Gezalfde is juist iemand die glorieus al zijn 

tegenstanders de deur zal wijzen.  

 

Misschien zeg je: o wat dom van Petrus… Maar denk je in: je hebt Jezus er nog nooit over 

gehoord, je gelooft dat Hij de Messias is die de hele wereld zal redden, en dan komt Hij 

hiermee. Stel je voor dat een voetbalcoach aan het begin van de wedstrijd tegen zijn 

team zou zeggen: mijn tactiek is dat de tegenstander er eerst 10 doelpunten in mag 

schieten. Dat slaat nergens op toch? 

 

 
1 Sören Kierkegaard 



Maar bij Jezus gaat het wél zo. De Messias die lijdt en sterft. En Hij keert zich af van 

Petrus. ‘Ga weg, achter mij satan’. Het zal je maar gezegd worden. Een duivel ben je… Je 

staat Mij in de weg. Je staat God in de weg. Je vindt je eigen ideeën over wie Ik moet zijn 

en wat Ik moet doen veel belangrijker. ‘Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 

wat mensen willen’.  

 

Hoe vaak doen we het? God naar ons toe praten. Hem laten zeggen wat jij wilt horen. 

Hem in onze hokjes duwen. Het verhaal van Jezus rekent er mee af. Doorkruist alles wat 

wij mensen normaal vinden. Paulus zei het later: De boodschap van het kruis is voor 

Joden aanstootgevend, voor de andere volken dwaas. Raar verhaal. Een Koning die zich 

laat kruisigen voor jouw zonden. Durf jij dit dwaze verhaal te omarmen en uit te dragen? 

 

 

Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen 

 

Schokkend moet het zijn geweest. Jezus is de Messias die verworpen wordt en als een 

vervloekte zal sterven aan een kruis. Wie is Jezus volgens jou? Ik denk niet dat je snel zou 

zeggen: ‘Een loser die zich vrijwillig dood laat maken aan het kruis’. Liever een ander 

verhaal.  

 

Maar hou je vast, het wordt nog schokkender. ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet 

zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen’. Jezus Messias noemen 

betekent dezelfde weg willen gaan als Hij. Jezelf verloochenen. Je kruis op je nemen. Je 

leven verliezen om het dan te vinden. ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, 

maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden’. 

 

Jezelf verloochenen, je kruis op je nemen. Wat is dat? Moeilijke dingen in je leven 

kunnen dragen, ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’. Zeggen: ik heb er geen tijd voor en geen 

zin in, maar ik ga toch de boodschappen doen voor mijn oude buurvrouw. Ik vraag het 

mij af. De weg die Jezus ging gaan wel wat verder dan dat. Ik zocht het na. Wat staat er 

eigenlijk? Ik kwam tegen: niet met je eigen belang of gemak rekening houden, jezelf 

wegcijferen. Gaan leven volgens een totaal ander principe. Zoals Paulus later zegt: ‘Niet 

meer ik, maar Christus leeft in mij’. Hoe wil ik leven? Zet ik mijn eigen verlangens en 

belangen opzij en kies ik voor de weg achter Jezus aan, of trek ik me terug en ga ik niet 

verder mee? 

 



Maar kun je dat, wil je dat? Hoe vaak is het bij ons met van die uitersten, net als bij 

Petrus. Vol vuur zeggen ‘U bent de Messias, voor U wil ik leven’, maar even later Jezus in 

de weg lopen, ‘Ga weg achter mij satan’. En wie van ons doet het nou echt? Alles van 

jezelf loslaten en je helemaal overgeven aan Jezus? Het is eng, het schrikt af… Hoe dan 

ook, denk er niet te makkelijk over. Zeggen dat Jezus de Messias is, dat houdt in achter 

Jezus aan gaan. Dat is niet bepaald een ‘walk in the park’. Het is een weg met 

hindernissen, tegenwerking, verlies.  

 

Hoe doet een mens dat? Ik denk alleen als je ziet dat Jezus dezelfde weg is gegaan. Hij 

heeft het allemaal gedaan: Zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen, zijn leven 

verliezen. Dat is altijd het mooie bij Jezus: Alles wat Hij van je vraagt heeft Hij eerst zelf 

gedaan. Je loopt altijd dezelfde weg als Hij. Dus ben je niet alleen. Ga maar met Hem 

mee. Wat er ook gebeurt. Waar de weg ook brengt. Hij laat je niet los.  

 

Prikkel 

 

Ik geef jullie een prikkel mee. Om verder op te kauwen, al of niet samen met anderen. 

Jezelf verloochenen, je kruis op je nemen – wat zou dat voor jou kunnen betekenen? 

 

 


