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Jezus’ bewogenheid beweegt dia  

Als er plaatjes zoals deze in het nieuws verschijnen, kun je rekenen op reactie. Er komt 

verontwaardiging los. Foto’s en beelden van dieren die mishandeld en verwaarloosd worden, 

zien we niet graag. Dus komen er mensen in actie. Ze worden boos. Ze protesteren. Ze 

twitteren hun woede. Lanceren een petitie. Er worden misschien zelfs Kamervragen over 

gesteld.  

dia Maar wat als het gaat om mensen? Als er foto’s en beelden van verwaarloosde mensen in 

het nieuws verschijnen. Die ene die daar altijd bij het station van Rotterdam ligt komt in jouw 

beeld. We zien de beelden van de honderdduizenden die vluchten uit Idlib. Of van de iets 

meer dan tienduizend die nog steeds vast zitten op Lesbos in een kamp waar maar voor een 

paar duizend mensen plek is. Wie raakt het nog? Wie komt in actie? 

dia Het is nog niet zo makkelijk om bewogen te raken, te zijn en te blijven. Het went zo snel 

dat leed van anderen. Je voelt er niet altijd iets bij. Ja, het is erg, maar wat kan ik eraan doen? 

Bewogenheid die verschil maakt – hoe doe je dat? We hebben iemand nodig die het ons 

voor doet, die laat zien wat het is, hoe je dat doet, die ons scherp houdt. Jezus is die iemand. 

Hij laat zien wat echte bewogenheid is, hoe dat eruit ziet, Hij helpt me om mezelf scherp te 

houden. Zijn bewogenheid beweegt mij en ik hoop ook jou. Laten we kijken hoe. Jezus’ 

bewogenheid beweegt – tot zien, tot zorgen en tot bidden. 

 

Zien dia 

Matteüs maakt de balans op van Jezus’ optreden. Hij geeft een soort overzicht van Jezus’ 

werkzaamheden. Wat is Jezus aan het doen? En waarom? Nou, als het gaat om het eerste – 

wat doet Jezus – dan mag duidelijk zijn: Jezus doet veel, heel veel. Hij trekt rond langs alle 

steden en dorpen. Overal voert Hij het woord in de synagoge, en overal geneest Hij zieken. 

Jezus is erg actief. En waarom? Ook dat vertelt Matteüs: Jezus zag de mensenmenigte en Hij 

ziet dat ze er uitgeput en hulpeloos uit zien.  

dia Jezus ziet de mensen. Daar wil ik om te beginnen bij stil staan. Want het is bijzonder. Wat 

zie jij als jij kijkt naar een mensenmenigte? Bijvoorbeeld bij een demonstratie op het 

Malieveld, of een kampioensfeest op de Coolsingel? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik 

hou niet zo van grote mensenmassa’s. Ik vind ze snel een beetje intimiderend en ik voel me 

er meestal niet zo verbonden mee. Ik blijf liever op afstand. Maar Jezus niet. Hij zoekt de 

mensen op. Zijn hart gaat open voor de mensenmassa. Hij ziet meer dan de buitenkant waar 



je vaak vooral op afgaat. Hij kent de verhalen. Hij ziet hoe het er echt met de mensen voor 

staat: ze zijn uitgeput en hulpeloos. 

Zal dat te zien geweest, zo op het eerste gezicht? Bij sommigen wél, zeker weten. Melaats, 

gehandicapt, bezeten, mensen zichtbaar gebogen onder het leven. Maar ik denk bij een 

heleboel mensen ook niet. Van de buitenkant heel gewoon. Mensen met hun eigen leven en 

hun eigen dingen. Misschien zagen ze er zelfs wel heel goed uit aan de buitenkant. Redelijk 

geslaagd in het leven, hun zaakjes goed voor elkaar. Maar vertelt de buitenkant het echte 

verhaal? Dat hoeft natuurlijk niet. Jezus zag hoe het echt was met de mensen. Wat ze niet 

lieten zien, maar toch zo was. Gekneusd van binnen, verwond, opgejaagd, leven onder 

hoogspanning, een groot gemis hebben in hun bestaan, leven zonder zin en betekenis, leven 

zonder liefde…  

dia Zo zag Jezus de mensen. Ik vraag me twee dingen af. Om te beginnen: wat zou Jezus zien 

als Hij kijkt naar jou? Misschien geldt het jou ook: van de buitenkant lijkt het best oké, maar 

van binnen ga je kapot. Niemand die het ziet, maar het is er wel: opgejaagd, gespannen, 

verdrietig, wanhopig, bang, boos. Jezus ziet jou en zijn hart gaat naar je uit. En de andere 

vraag is: wat zou jij zien als jij zou kijken met de ogen van Jezus? Mensen bekijken, mensen 

observeren – dat kunnen we meestal goed. Zien is iets anders. Zien is door de buitenkant 

heen kijken. Zien betekent: niet afgaan op het gedrag dat je eerste blik vangt: altijd boos, 

altijd maar in verzet, altijd schichtig, altijd moeilijk doen… Verder kijken: iemand die gekneusd 

is, iemand die liefdevolle ogen nodig heeft en niet nog meer afwijzende blikken. Kun je zo de 

mensen zien? Bij jou thuis, in jouw familie? Op jouw werk – die lastige collega met haar gekke 

gedoe… Of in jouw kerk, hier en nu naast je, in jouw kring, hij of zij die zich afzijdig houdt of 

zich niet zomaar wil geven… Jezus’ bewogenheid begint met zien. Wil jij zien met de ogen 

van Jezus? 

 

Zorgen dia 

Wat Jezus ziet, zorgt ervoor dat Hij ook gaat doen. Zien is bij Jezus meer dan registreren wat 

er aan de hand is. Zien is voelen bij Hem. Matteüs vertelt: Hij werd met ontferming bewogen. 

Dat is sterk gezegd. Het gaat om een heftige reactie. Zijn ingewanden worden bewogen – dat 

staat er letterlijk. Wij zouden zeggen: zijn maag draait zich in hem om. Jezus wordt er 

letterlijk en figuurlijk ‘beroerd’ van.  

Dus komt Jezus in actie. Hij trekt langs alle steden en dorpen. Overal waar Hij komt geeft Hij 

onderricht, vertelt Hij het goede nieuws over het Koninkrijk van God. Overal geneest Hij 

mensen, iedere ziekte en elke kwaal. Want Hij wordt met ontferming bewogen. Het raakt 

Hem diep wat Hij ziet bij de mensen. In deze emotie van Jezus zit niet alleen medelijden 

trouwens. Je proeft ook verontwaardiging. De mensen zijn als schapen zonder herder. Je 

hoort de echo van de oude profetie van Ezechiël in Ezechiël 34. God klaagt de leiders van zijn 

volk aan in de tijd van de ballingschap. Jullie hebben mijn schapen verwaarloosd, zegt God, 

jullie hebben ze niet verzorgd en niet beschermd, Ik klaag jullie aan. Bij Jezus proef je 



dezelfde verontwaardiging. Leiders van het volk, waar zijn jullie mee bezig? De elite in 

Jeruzalem, de geestelijke voorgangers, kijk hoe ze Jezus wegzetten, even hiervoor in Matteüs 

9, 34. Ze zeggen over Jezus dat het dankzij de duivel zelf is dat Jezus boze geesten 

wegjaagt… Ze jagen de mensen op. Ze maken hen doodmoe met hun hoge eisen over waar 

je allemaal aan moet voldoen om door God gezien en aanvaard te worden. Ze maken de 

mensen kapot met hun genadeloze systemen.  

dia Jezus is anders. Ik ben de goede herder, zegt Hij in Johannes 10. Ik geef alles voor het 

welzijn van mijn schapen. Zelfs mijn leven heb ik voor hen over. Ik ben met ontferming 

bewogen. En zo zie je Jezus bezig. Daadwerkelijke inzet. Zijn handen gaan staan naar zijn 

hart. Hij laat zich raken en komt in actie. Hij spreekt woorden, maar komt ook met daden. Dat 

is echte bewogenheid. Niet alleen maar mooie dingen zeggen. Maar ook doen. Jezus doet het 

allebei. Woorden en daden. Bewogenheid is geen bewogenheid als je alleen maar praat en 

ziet. Bewogenheid is pas echte bewogenheid als je ook doet. Mettterdaad gaat zorgen voor 

die mensen, uitgeput en hulpeloos.  

In hoeverre laten jij en ik je zo raken, net als Jezus? Zien en dan ook zorgen? Omdat je je echt 

laat raken van binnen? Dat is best moeilijk, vind ik. Je laat het er zo makkelijk bij zitten. Ik durf 

niet zo goed. Ik vind het lastig: wat kom ik tegen? Ik weet niet of ik tijd heb. Misschien ben ik 

bang voor wat de mensen zeggen. Misschien zijn er mensen die het raar vinden, of die mij 

een uitslover vinden. Ik vind vaak mijn eigen ‘bubbel’ ook wel zo fijn. Herken je dat? 

Herkennen wij samen dat, als kerk? Ik zei het al: bewogen raken, bewogen zijn en blijven – 

dat is nog niet zo makkelijk. Het geeft niet. Ik wil jou of ons met elkaar geen schuldgevoel 

aanpraten. Ik wil motiveren, Jezus voor ogen schilderen. Kijk hoe Hij dat deed! Wat een 

Verlosser! Zijn bewogenheid beweegt: na zien komt zorgen. 

 

Zenden dia 

Jezus doet al veel. Zijn bewogenheid kent geen grenzen. Maar Hij wil nog meer. Het lijkt erop 

dat het werkterrein wordt uitgebreid in Matteüs 9, 35. Alle steden en dorpen van Israël wil Hij 

bereiken. Terwijl in Matteüs 4, 23 nog staat: Hij trok rond in heel Galilea. Na Galilea komt nu 

heel Israël in beeld. Maar het is teveel voor Jezus alleen. En er zijn tegenkrachten zich aan het 

roeren. Joodse leiders zeggen dat het dankzij de duivel zelf is dat Jezus alle dingen kan doen 

die Hij doet.  

Maar Jezus laat zich niet ontmoedigen. Hij trekt zich niet gedesillusioneerd terug. Jezus zegt 

juist tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig’. Dat beeld van de 

oogst kan je op het verkeerde been zetten. Je denkt snel dat Jezus zegt: het is nu tijd om 

mensen binnen te halen voor het Koninkrijk van God. Ik heb mensen nodig die dat samen 

met Mij gaan doen. Maar binnenhalen, daar gaat het hier niet om denk ik. Mensen van buiten 

naar binnen brengen. Het gaat om zelf erop uit gaan. Van binnen naar buiten gaan. De oogst 

van Gods Koninkrijk uitdelen. Al die uitgeputte en hulpeloze mensen de kracht en de rust van 



dat Koninkrijk van God laten ervaren. De wereld is er rijp voor. Meer dan ooit. Wie wil zich 

door God laten zenden?   

dia Wie wil samen met Mij de oogst van Gods Koninkrijk uitdelen, vraagt Jezus dus. Ik kan het 

niet alleen. ‘Vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen voor de oogst’. Laat er 

extra manschappen in de strijd worden gegooid, zoiets zegt Jezus hier. Er is zoveel om uit te 

delen en arbeiders zijn er weinig. Jezus’ bewogenheid beweegt… Tot gebed! Geen 

overmoedige actie, ronkende evangelisatiecampagnes. Maar gebed. Je ogen sluiten in alle 

nederigheid. Vader, het is uw oogst. Je hoeft het niet op eigen kracht te doen. Je hoeft niet 

jezelf te pushen om in actie te komen. Dat gaat niet werken. Sluit je ogen en vouw je handen. 

Er is zoveel te doen. En er zijn tegenkrachten werkzaam. Daarom bidden we. We laten ons 

niet ontmoedigen. Juist nu niet. We bidden, want zo stem je af op de golflengte van God. 

Leer je kijken met de ogen van Jezus. Leer je voelen met zijn hart. Kun je vragen: laat er 

arbeiders zijn die de oogst van uw Koninkrijk uitdelen. Laat mij het zijn als de gelegenheid en 

de kans zich voordoet. 

Ja, kijk daar niet raar van op: als je zelf de verhoring gaat worden van je eigen gebed. In 

Matteüs 10 stuurt Jezus zijn leerlingen twee aan twee heel Israël door. Jullie zijn de verhoring 

van je eigen gebed. De vraag voor jou en mij, voor ons samen als kerk is: Wil je je laten 

sturen? Bid mee tot de eigenaar van de oogst om arbeiders erop uit te sturen. Arbeiders die 

daar zijn met de liefde en ontferming van Jezus waar jij zelf niet kunt zijn. Of dat je zelf zo’n 

arbeider mag zijn als jij de kans krijgt om hier en nu, aan uitgeputte en hulpeloze mensen die 

je tegenkomt, in jouw kring, in de omgeving waar jij leeft, de oogst van Gods koninkrijk uit te 

delen. Met woorden van hoop en verlossing en met daden van liefde en ontferming. De 

wereld is er rijp voor. Jezus’ bewogenheid beweegt – tot zien, tot zorgen en tot je laten 

zenden! 

 

Amen 

 


