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Hoe kan ik jou helpen? Dia  

Ik zag op Netflix een serie over een Amerikaans ziekenhuis. New Amsterdam heet de 

serie, en het ziekenhuis. Het gaat over de belevenissen van de nieuwe medisch 

directeur. Max heet hij. Heel melodramatisch allemaal. Maar het kijkt lekker weg. Op 

zijn eerste werkdag stelt Max  zich aan de artsen en personeel van het ziekenhuis voor. 

Het eerste wat hij tegen alle dokters en chirurgen zegt is: ‘How can I help?’ De mensen 

begrijpen het niet zo goed. Vraagt hij nou aan ons: Hoe kan ik jullie helpen? Ze kijken 

wat verward naar hun nieuwe directeur. Maar hij zegt: zeg het maar: How can I help? 

Wat kan ik doen om jullie te helpen bij het werk dat jij doet? Wat heb je daarvoor nodig? 

Maar dit zijn ze overduidelijk niet gewend in hun ziekenhuis. Directeuren vragen niet: 

Hoe kan ik jou helpen? Ze willen juist dat hij hem helpt, of haar. Jij bent er voor hem, en 

hij (of haar dus) niet voor jou.  

De vraag die Jezus stelt aan Bartimeüs doet me hieraan denken. Wat wil je dat Ik voor je 

doe, vraagt Jezus. Dus: wat kan Ik voor jou betekenen? Wat kan ik doen om jouw leven 

beter te maken? Bartimeüs mag het zeggen. En Jezus stelt zich beschikbaar om te doen 

wat hij vraagt. Wat wil je dat Ik voor je doe? How can I help?  

 

De blinde bedelaar ziet het goed Dia 

Laten we eerst eens naar Bartimeüs kijken. Een zielige man die medelijden opwekt. 

Blind is hij. Dan kon je helemaal niks in de tijd van toen. Met bedelen moet hij zijn kostje 

bij elkaar scharrelen. Elke dag zit hij langs de kant van de weg van Jericho naar 

Jeruzalem. Goeie plek, daar komen veel mensen langs.  

Bartimeüs kan niet zien, maar hij kan wel goed horen. Hij hoort dat Jezus langs komt. 

Jezus over wie hij de mensen wel eens heeft horen praten. Met opwinding in hun stem. 

Wat een bijzondere man is dat! Hij doet wonderen en Hij is niet bang om de leiders in 

Jeruzalem de les te lezen.  

Maar Bartimeüs ziet iets anders in Jezus. Wonderdoener? Luis in de pels van de elite? 

Deze man is meer. Hij is de beloofde Messias van God. Degene die Gods beloften van 

een nieuwe wereld gaat vervullen. En die komt hier nu langs! Bartimeüs begint te 

roepen, de longen uit zijn lijf: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij’. Dat is niet 

zomaar een vraag om hulp. Dit is de roep van een mens die vanuit zijn ellende een 

beroep doet op Gods ontferming. Veel psalmdichters roepen hetzelfde naar God. Zo kijkt 



Bartimeüs dus naar Jezus. Jezus, Zoon van David. Hij is meer dan gewoon iemand hoe 

bijzonder ook. In Jezus komt God zelf naar mij toe! Heer, ontferm u! 

Vind je dat niet bijzonder? Wie zag wat Bartimeüs zag? Een grote menigte volgde Jezus,  

vertelt Marcus. Zagen zij in Jezus wat Bartimeüs in Hem zag, de langverwachte Zoon 

van David, Gods Messias? Ik vraag het mij af. Ze vonden Jezus gaaf. Wilden erbij zijn als 

Hij in Jeruzalem orde op zaken zou stellen. Mooie wonderen, rake woorden. Maar 

Messias? Nou, dat weet ik niet hoor…  

Al die mensen met hun goede ogen. Ze zien niet wie Jezus echt is. Maar de blinde 

bedelaar ziet het haarscherp. Wie is hier blind? Zie jij in Jezus, wat Bartimeüs in Hem 

zag?  

 

Jezus stelt zich voor hem beschikbaar Dia 

Maar iedereen loopt Bartimeüs voorbij. Sterker nog, vertelt Marcus: ‘Ze snauwden hem 

toe dat hij zijn mond moest houden.’ Mond dicht jij, Jezus heeft wel wat beters te doen dan 

zich om jou te bekommeren. Maar zo niet Jezus. Hij hoort Bartimeüs roepen. Hij stopt. 

Wie is dat? Breng hem bij mij. Bartimeüs vervelend oponthoud voor Jezus? Echt niet. 

Daarom is Jezus er. Daarom is Hij naar de aarde gekomen. Voor mensen als Bartimeüs, 

om hen te helpen in hun nood. Geloof mij, Jezus laat je nooit zomaar roepen. Als jij 

roept, staat Hij voor je klaar.     

Bartimeüs weet niet hoe snel hij bij Jezus moet komen. Daar staat hij, bij Jezus. En Jezus 

vraagt hem: ‘Wat wil je dat Ik voor je doe?’ Rare vraag, vind je niet? Wat zal een blinde 

man nou willen?! Zien natuurlijk! Ja, ik snap het als je er zo naar kijkt. Maar toch, er is 

iets met die vraag. Het is meer dan: wil je weer kunnen zien? Het is vragen naar wat 

Bartimeüs wil. Bartimeüs, wat is het meeste waar jij naar verlangt, wat heb jij echt nodig 

in jouw leven? Bartimeüs, laat Mij maar horen wat er leeft diep in je hart. Wat wil je dat 

Ik voor je doe? 

En Jezus stelt zich beschikbaar om dat te doen. Hij maakt duidelijk: Ik ben hier om jouw 

diepste verlangens te vervullen. Wat kan Ik doen om jou te geven wat jij het meest 

nodig hebt? How can I help? Ik vind dat zo mooi! Jezus zegt hier in één vraag waarom 

Hij op aarde is gekomen. Hij is niet de directeur die komt vertellen: jij moet voor Mij aan 

het werk. Hij komt als de Redder van mensen die zegt: Ik ga voor jóu aan het werk. Ik 

zal alles doen wat Ik kan om jou het diepste geluk te geven wat er is, al kost het Mij mijn 

leven…   

 

Bartimeüs wil zijn Redder zien Dia 

Dus, vraagt Jezus naar de bekende weg? Bartimeüs wil natuurlijk weer kunnen zien. En 

dat zegt hij toch: Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien! Het mooiste dat hem kan 

overkomen: de mensen zien, de bomen, de kleuren… Ja, dat zou je denken. Maar er is 



iets met dat zien. Er zit iets dubbelzinnigs in. Niet zomaar: zien. Eerder opkijken1. Zoals 

dat gebeurt in Psalm 123: Ik sla mijn ogen op naar u, u die in de hemel troont. Onze ogen 

volgen de HEER, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Wees mij genadig. Geef mij ogen, 

zodat ik naar u kan opkijken. Zoiets zegt Bartimeüs. Ik wil niet alleen zien, ik wil u, Here 

Jezus, zien. Dat is wat ik het allerliefste wil, wat ik het meest nodig heb.   

Lieve mensen, wat als Jezus deze vraag aan jou zou stellen? Wat wil jij dat Ik voor je doe?  

Wat zou je dan zeggen? Ik zou mij zo goed kunnen voorstellen dat je zegt: Los alstublieft 

mijn problemen op. Maak mij beter, maak mijn man, vrouw, kind beter. Laat mijn kind 

weer gaan geloven. Neem mijn psychische klachten weg. Red mijn huwelijk. Laat de 

wonden van mijn misbruik verdwijnen. Laat de vluchtelingen niet meer verdrinken. Laat 

mensen ophouden met moorden, macht misbruiken en anderen mishandelen… Ik zou 

zelf ook zoiets zeggen.   

En wat vraagt Bartimeüs, de blinde bedelaar? Heer Jezus, geef mij ogen om u te zien. Ik wil 

mijn Redder zien. Dat raakt mij enorm. De blinde Bartimeüs geeft mij een soort 

kijkles…2 Het meeste dat ik nodig heb, het mooiste dat mij kan gebeuren, dat is: Jezus in 

de ogen kijken. Meer dan mijn blindheid verdwenen, mijn probleem opgelost. In uw 

liefdevolle blik geborgen. Wat een antwoord, vind je niet? Het beste dat mij kan 

overkomen: u zien. Zou jij hetzelfde zeggen? 

 

En krijgt te zien wat hij wil zien Dia 

Wat een antwoord, vind je niet. Ik wil u zien. En precies daarin komt Jezus Bartimeüs 

tegemoet. ‘Ga heen, je geloof heeft je gered’. Ja, denk je dan, kijk, hij kan dus weer zien, hij 

is genezen. Ja, dat ook! Maar gered worden… dat is meer dan weer kunnen zien. Dat 

betekent door Jezus worden opgeraapt, gezien, gekend, geliefd, door Hem verlost van 

dood en oordeel, door Hem gebracht bij God. Gered worden, dat is voor altijd en 

eeuwig eigendom van Jezus zijn…   

En dat zie je. Want, vertelt Marcus: ‘Hij kon weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg’. Dat 

is meer: hoera, ik kan weer zien, ik heb mijn oude leven terug! Het is: en nu ga ik met 

Jezus mee, ik word een volgeling van Hem. Hij redt mij van dood en oordeel en Hij 

geeft mij een nieuw leven. Bij Hem alleen vind ik vrede en geluk. Maar wat betekent 

dat? Dat Jezus alleen redt, en niet geneest? Dat Jezus er alleen is om mij bij God te 

brengen, maar jou en mij verder laat ploeteren met jouw problemen, de lasten die je 

draagt, de rotzooi in de wereld… Jezus wil mij redden en verlossen. En voor de rest: 

 
1 Zie Bauer/Aland in hun woordenboek voor het NT: anablepoo. Weer kunnen zien van blinden. Maar ook: 

opzien (naar de hemel, zoals Jezus doet als Hij gaat bidden), de ogen opslaan, zien in geestelijk opzicht.  

2 NB dat Jezus in Mc 10, 36 dezelfde vraag stelde aan Jakobus en Johannes. Zij willen graag de beste plaatsen in 

Jezus’ koninkrijk. Ik heb het gezien, maar vanwege tijd en lengte van de preek niet verwerkt. 



zoek het zelf maar uit… Lieve mensen, wat zou dat erg zijn! Jezus is er alleen om jou en 

mij bij God te brengen, en alles waar jij onder gebukt gaat is voor Hem niet belangrijk. 

Maar het is niet zo. Bartimeüs kan ook weer zien. Jezus belooft ook: Ik ga je last 

wegnemen. Ik zie hoe jij eronder gebukt gaat. Het gaat Mij aan het hart. Ik ben bij je en 

Ik maak het goed. Misschien niet meteen, maar het gaat gebeuren. En ondertussen, 

alsjeblieft, probeer boven je struggles uit te kijken, ontdek wat jij echt het meest nodig 

hebt. Niet alleen jouw genezing, jouw problemen opgelost, maar vooral door Jezus 

worden gered en in zijn liefde geborgen.  

 

Slot Dia 

Lieve mensen, ik wil proberen om dat in de praktijk te brengen. Uitkijken boven mijn 

lasten, mijn zorgen en mijn problemen. Ik heb ze ook. En ik staar me er vaak blind op. Er 

boven uitkijken, naar Jezus kijken, dat vind ik moeilijk en het lukt me vaak niet. Maar ik 

wil het proberen. Ik wil mijn Redder zien en hoe Hij mij vasthoudt, er voor mij is en mij 

meeneemt naar God. Dat heb ik het meest nodig. Ik wil het proberen. En nu jij: Wat wil 

jij dat Jezus voor je doet? Luister naar Bartimeüs en laat je door hem bij de hand nemen, 

jouw broer in het geloof. 

 

Amen 

 

 

 

 


