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De vraag waar het mee begint dia 

 

Ooit was iemand de eerste. De eerste die een ei bakte. Een bank beroofde. Of die een 

appje stuurde. Soms kan me dat intrigeren. Hoe ging dat precies? Hoe kwam iemand 

erbij? Wie zou het zijn geweest? Je komt het lang niet altijd te weten. Het spoor naar 

het begin is vaak niet meer te achterhalen. In januari 2021 ging De Nederlandse 

virologe Marion Koopmans samen met collega’s van de WHO naar China om het 

spoor naar het begin van de corona-pandemie te achterhalen. Wie was de eerste in 

de wereld die besmet werd met corona? Dat bleek een moeilijke opgave. Het is nog 

steeds niet duidelijk. 

 

Ooit was ook iemand de eerste die ertoe kwam om Jezus te volgen. Wie was dat en 

hoe ging dat precies? Daar valt wél iets over te zeggen. Johannes vertelt erover in zijn 

evangelie. Twee leerlingen van Johannes de Doper waren de eerste. Andreas en een 

niet bij naam genoemde leerling. Vaak wordt daarom verondersteld: dat was 

Johannes de evangelist zelf. Heel goed mogelijk. Zij dus, de eerste leerlingen. Met 

hen is het begonnen.  

 

Johannes vertelt hoe dat ging. Hoe ze erbij kwamen. Hij volgt het spoor terug. Het is 

niet gebleven bij die twee. Er kwamen er steeds meer bij. Nog steeds. Jij bijvoorbeeld 

die hier zit. Of jij die misschien wel voor het eerst met Jezus in aanraking komt. Het 

begon, vertelt Johannes, met die vraag van Jezus toen Hij zich naar ons omdraaide. 

De vraag waar het volgen van Jezus mee is begonnen: Wat zoeken jullie?  

 

Wat zoek jij bij Jezus? dia 

 

Begon het bij die vraag? Eerlijk gezegd niet helemaal, lijkt Johannes te vertellen. Er 

ging nog iets aan vooraf. Jezus kwam bij Johannes de Doper. Jezus liet zich dopen. En 

Johannes wees Jezus aan als het Lam van God, dat de zonde van de wereld zou 

wegdragen. Hij is degene die na mij zou komen. Hij is de Zoon van God. Zo heeft 

Johannes twee leerlingen van hem op Jezus’ spoor gezet. Kijk, het Lam van God. Daar 



is Hij, bij Hem moet je zijn. En die twee leerlingen hoorden wat Johannes de Doper 

zei en gingen met Jezus mee.  

 

Daar lopen ze nu. Zie je hen gaan? Verplaats je eens in hen. Stel je voor dat jij zelf het 

bent. Achter Jezus aan. Iemand heeft jou gewezen op Jezus. Misschien je ouders. Of 

een vriend. Of je had eens met iemand een gesprek. Hij is het, Jezus, bij Hem moet je 

zijn. En je wilt het wel verder onderzoeken. Wie is deze Jezus en wat kan Hij voor mij 

betekenen? Daar gaan ze.  

 

En dan draait Jezus zich om, vertelt Johannes. Kijkt die twee in de ogen en vraagt: 

Wat zoeken jullie? De eerste keer in het evangelie van Johannes dat Jezus iets zegt.  

Deze vraag. Wat zoeken jullie? Met deze vraag is het begonnen, vertelt Johannes dus. 

Jezus draait zich om en kijkt je aan. Wat zoek jij bij Mij? Hoor je de belangstelling in 

zijn stem? Wat drijft jou in jouw leven? Waar ben je naar op zoek? Kan Ik jou 

misschien helpen? Naast belangstelling ook dienstbaarheid dus. Zo begint het volgen 

van Jezus. Met Jezus’ vraag vol belangstelling en dienstbaarheid. Wat zoek jij bij Mij? 

 

Maar weet jij dat altijd goed? dia 

 

Mooie vraag van Jezus. Op de man af. Wat zoek jij bij Mij? Wat zou jij zeggen, als aan 

jou die vraag wordt gesteld? Je bent hier in de kerk gekomen. Of je hebt 

ingeschakeld op deze dienst. En aan jou wordt gevraagd: Wat zoek jij?  

 

Zou jij weten wat je moet zeggen? Ik probeerde mij in Andreas en Johannes te 

verplaatsen. Ja, wat zoek ik eigenlijk bij Jezus? Vond ik een lastige vraag. Best wel 

direct. Wat zou ik zeggen? Ben ik wel op zoek? Wat zoek ik? Vergeving? Hulp? 

Aandacht? Nabijheid?  

 

Andreas en Johannes weten ook niet zo goed wat ze moeten zeggen. Euh, meester, 

rabbi, we willen weten waar u woont… Gek antwoord, vind je niet, bijna grappig. Je 

proeft hun verlegenheid. Iets van aarzeling misschien. Ja, we hebben Johannes de 

Doper horen zeggen dat u de Zoon van God bent, Gods lam dat onze zonden 

wegdraagt – maar bent u dat echt? We zouden er graag achter willen komen. 

Misschien bent u wel degene die wij zoeken… 

 

Maar we weten het nog niet. Daarom: mogen we weten waar u woont? Ofwel: mogen 

we bij u zijn? Tijd met u doorbrengen? Tijd krijgen om erachter te komen of u degene 



bent die we zoeken. Of we bij u kunnen vinden wat we zoeken. Best een eerlijk 

antwoord, vind je niet? Ik heb veel over u gehoord. Grote dingen worden over u 

gezegd. Redder van de wereld. Verlosser van mijn leven. Maar is dat echt zo? Bent u 

het echt? Ik weet het nog niet. Geef mij alstublieft tijd om erachter te komen, voor 

mezelf duidelijk te krijgen of u het echt bent. 

 

Van Jezus krijg je tijd dia 

 

Beetje teleurstellend, of niet? Daar staat Jezus, Gods Zoon, het Lam dat de zonde van 

de wereld wegdraagt. Wat zoeken jullie, vraagt Hij, hoe kan Ik jullie helpen? Maar 

Andreas en Johannes houden een slag om de arm. We weten het nog niet. Wat heb 

je aan volgelingen, die nog niet eens zeker weten of ze jou willen volgen…  

 

Maar zo zit Jezus er niet in. Jezus zegt niet: Kom maar terug, als je eruit bent. Ga eerst 

maar goed nadenken of je echt met Mij verder wilt. Ik wil alleen maar mensen in mijn 

buurt die het zeker weten en vanaf het allereerste begin ervan overtuigd zijn dat ze 

bij Mij moeten zijn en Mij voortaan willen volgen. Nee dus. Je hoeft er nog niet 

meteen uit te zijn. Of Hij het is die jij zoekt. Of Hij het is die jij de rest van je leven wil 

gaan volgen. Nee, zegt Jezus: Kom maar mee, dan zul je het zien.  

 

Ik vind dat zo mooi. Zo veelzeggend. Denk je in: daar staan ze, Andreas en Johannes, 

met hun aarzelingen. Misschien herken jij jezelf nu nog beter in hen. Ik wel. Daar sta 

je met je vragen, twijfels, bedenkingen: is Jezus degene die ik zoek? Is Hij degene om 

te gaan volgen mijn leven?  

 

En Jezus stuurt je niet weg, maar nodigt je juist uit. Kom maar mee. Je mag 

ontdekken. Breng maar tijd met Mij door. Praat met Mij, stel vragen. Neem je vragen 

en twijfels maar mee. We gaan het erover hebben. Kom maar mee, dan zul je het zien. 

Een woord als een belofte. Wie weet wat er dan gebeurt. Van Jezus krijg je tijd. Niks: 

kies nu, hier, op dit moment. Neem de tijd. En ondertussen: welkom in mijn nabijheid. 

Wat voor bedenkingen en aarzelingen je ook hebt. Neem ze maar mee.   

 

Bij Hem zul je vinden wat je zoekt dia 

 

Zo begon het dus, vertelt Johannes. Heel gedetailleerd. Compleet met de tijd er nog 

bij. Ik weet het nog precies. We gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had 



gevonden, het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en we bleven die dag bij 

Hem…  

 

En moet je kijken wat dat in gang zet. De volgende dag zoekt Andreas meteen zijn 

broer Simon op. Wij hebben de Messias gevonden, zegt hij dan. Geen rabbi meer, 

meester, dat kunnen er veel zijn. Maar Messias. Gods Gezalfde. Daar is er maar één 

van. Dat is degene die het leven weer goed maakt. Die ons en de hele wereld terug 

brengt bij God.  

 

Ik heb hem gevonden, Simon, zegt Andreas, kom, ik wil jou aan Hem voorstellen… Zie 

je? Er is dus iets gebeurd bij Jezus. Die dag in zijn nabijheid. De vragen, de 

gesprekken. Het heeft iets in gang gezet. Een leven is erdoor veranderd. Hij is de 

Messias. Ik ga nooit meer bij Hem vandaan. Ik zet geen stap meer zonder Hem. 

 

Zo is het begonnen, vertelt Johannes. Die ene dag bij Jezus. Wij vonden bij Hem wat 

we zochten. Zo gaat dat dus blijkbaar bij Jezus. Hij nodigt je uit om tijd met Hem 

door te brengen. En als jij erop in gaat, met Hem mee gaat, tijd met Hem doorbrengt, 

dan kan er wat moois gebeuren.  

 

Alsof Johannes zeggen wil: doe jij dat ook. Je komt op de een of andere manier in 

aanraking met Jezus. Jezus vraagt ook aan jou: Wat zoek jij bij Mij? Maar je weet het 

nog niet. Je aarzelt. Ga in op Jezus’ uitnodiging. Breng tijd met Hem door. Ga met 

Hem in gesprek. Wie weet wat je dan zult zien en beleven. Misschien ontdek jij 

hetzelfde als wij: wij hebben de Messias gevonden! Alsof Johannes belooft: bij Jezus 

zul je vinden wat je zoekt! 

 

Al zoekend word je zelf gevonden dia 

 

Zo is het begonnen dus, vertelt Johannes. De eerste mensen ooit die Jezus gingen 

volgen. Jezus’ vraag, open, onderzoekend en vol belangstelling: Wat zoeken jullie? 

Hoe kan Ik jullie helpen om te vinden wat je zoekt?    

 

Zo begon dus het volgen van Jezus. Met mensen die op zoek gingen naar Jezus. Ja, 

dat zou je denken, maar is dat echt zo? Is dat het begin: mensen die naar Jezus op 

zoek gaan, die graag willen weten wat Hij voor hen kan betekenen? Gaandeweg blijkt 

het toch net even anders te liggen. Simon, de broer van Andreas, komt bij Jezus en 

Jezus zegt tegen hem: Voortaan zul je Kefas heten, Petrus, rots. En later tegen 



Natanaël zegt Jezus: Ik zag je al onder je vijgenboom zitten, lang voordat jij van Mij 

had gehoord. Wie zoekt hier eigenlijk wie?  

 

Lieve mensen, uiteindelijk is dat waar je ogen voor open gaan. Voordat wij Hem 

zochten, was Hij al op zoek naar ons. Wij zochten, maar Hij vond ons. Veel meer dan 

dat jij op zoek gaat naar Jezus, gaat Jezus op zoek naar jou. Hij heeft je allang gezien. 

En Hij wil jou graag vinden en vangen in zijn liefde om ook jouw leven nieuw te 

maken. Wat zoek jij bij Mij, vraagt Jezus. Met die vraag legt Jezus zijn eigen verlangen 

bloot om jou te vinden. Ik wil jou er zo graag bij hebben. Ik wil jou zo graag geven 

wat jij ten diepste zoekt.  

 

Waar het echt mee begint, vertelt Johannes dus: de zoekende liefde van Jezus. Jezus 

is op zoek naar jou. Al zoekend word jij door Hem gevonden.  

 

Dia En zo, lieve mensen, draait Jezus zich vandaag naar jou om, kijkt je onderzoekend 

en vraagt je vol belangstelling en vol liefde: Wat zoek jij? Hoe kan ik jou helpen? Welk 

antwoord geef jij Jezus?  

 

Amen 

 


